
NAAR HET GHETTO

Op het Iberisch schiereiland hadden zich al eeuwen voor, maar ook na de
verwoesting van de Tempel die (70 n. Chr.) de grote verstrooiïng, de
Diaspora, inluidde, Joden gevestigd. De eerste maatregelen tegen hen werden
(zevende eeuw) door de Westgoten genomen. Eén reactie van de Joden was
dat velen hunner in schijn tot het Christendom overgingen, een tweede dat
zij steun verleenden aan de Arabieren toen dezen in het begin van de achtste
eeuw het gebied van het huidige Spanje grotendeels veroverden. Nadien
konden de Joden in dit als in de overige delen van de Arabische wereld een
normale plaats innemen: er was, althans tot in de rzde eeuw, geen sprake
van discriminatie of van vervolging. De Joodse volksgroep die zich sterk met
andere volkeren vermengde, bloeide op, vooral ook cultureel, waarbij
overigens bij sommigen de banden met de traditionele godsdienst verslapten.
Dat laatste was ook het geval bij de Joden die in de christelijke koninkrijkjes
leefden die zich in Noord-Spanje hadden weten te handhaven. Toen. het
daar onder invloed van de 'Zwarte Dood' omstreeks het midden van de'
veertiende eeuw tot Jodenvervolgingen kwam, liet een groot deel van de
Joden zich dopen. Sommigen hunner beschouwden zich als echte Christenen
(en werden menigmaal de ergste vervolgers van diegenen die het oude
geloof trouw wilden blijven) - bij anderen was de doop slechts schijn: uiter-
lijk werden zij Christenen, innerlijk bleven zij Joden. Bij die schijnaan-
passing legden de niet-Joden zich aanvankelijk neer, veel waardering hadden
zij er overigens niet voor; de groep werd aangeduid als de Marranos - volgens
velen een oud Spaans woord voor 'varken'. Toen nu in de vijftiende eeuw
de Christelijke koningen er in slaagden, in Zuid-Spanje de resten van het rijk
der Arabieren op te ruimen, ging dat gepaard met een versterking van de
antisemietische agitatie die vooral van de kerk uitging. Doel van de in 1480
ingestelde Inquisitie werd het, na te gaan wie onder de Joden die zich hadden
laten dopen, in werkelijkheid het oude geloof nog beleden. Die vervolging
droeg dus niet een 'raciaal' maar een godsdienstig karakter: zij strekte zich
uit tot de schijn-Christenen (en spoedig ook tot de 'echte' Joden die aan die
schijn-Christenen hulp verleenden), niet tot diegenen die oprecht tot het
Christendom overgegaan waren.
In 1492, het jaar waarin Ferdinand en Isabella Granada, het laatste bolwerk

van de Moren, veroverden en waarin Columbus aan zijn eerste overtocht
over de Atlantische Oceaan begon, werden alle Joden die niet bereid waren,
hun geloof te verloochenen, uit Spanje verdreven. Men schat dat ca. vijftig-
duizend Joden zich op het laatste moment 'bekeerden' en dat ca. honderd-
vijftigduizend Spanje verlieten. De meesten trokken naar Portugal. Vandaar
werden die 'Portugese Joden' (die men eigenlijk beter als 'Spaanse Joden'
zou kunnen aanduiden) vijftig jaar later verdreven. Nieuwe groepenver-


