‘EEN MINDERWAARDIG RAS

te besluiten? Niet in de negentiende eeuw werd de daad bij het woord
gevoegd, maar in de twintigste. Dat is evenwel een rechtstreeks uitvloeisel
geweest van het negentiende-eeuwse denken, ja wij zouden nog verder
willen gaan: het moge dan waar zijn dat Hitlers Endlosung der Judenfrage
bepaald is door de mogelijkheden die de techniek van de twintigste eeuw
bood, even waar is het, dunkt ons, dat men die Endldsung essentieel dient te
zien als een eindpunt van duizend jaar Europese geschiedenis.

Natuurlijk zouden wij geen ogenblik willen beweren, niet voor de
negentiende, zelfs niet voor de twintigste eeuw en wel allerminst voor Neder-
land met zijn sterke humanistische traditie, dat het op massamoord gerichte
antisemietische denken ooit in het Europese geestesleven gedomineerd heeft.
Dat raakt evenwel de kern van de zaak niet. Die kern is dat enerzijds bij
sterke volksgroepen de uit de vroege Middeleeuwen daterende animositeit
tegen de Joden was blijven bestaan en dat anderzijds Hitler en de zijnen
die het besluit tot de Endlosung namen, daarmee aansloten bij denkbeelden
die al generaties eerder door anderen verkondigd waren. Luther had aan
het eind van zijn leven bepleit dat men de Joden tot dwangarbeid zou
verplichten dan wel uit heel Duitsland verdrijven; Voltaire had hen ‘un
peuple ignorant et barbare’ genoemd ‘qui joint depuis longtemps la plus sordide
avarice a la plus détestable superstition et a la plus invincible haine pour tous les peu-
ples qui les tolérent et qui les enrichissent’ — en zijn toevoeging : ‘Il ne faut pourtant
pas les briller’ X zou men onlogisch kunnen noemen. Ook Kant had de Joden als
een volk van oplichters beschouwd. Fichte (die als een der eersten beweerde
dat Jezus onmogelijk een Jood kon zijn geweest) had op de verdrijving der
Joden uit Duitsland aangedrongen. De Franse Utopische socialisten Fourier
en Proudhon waren uitgesproken antisemieten. ‘Le Juif est Uennemi du genre
humair’, schreef die laatste in zijn dagaantekeningen. ‘Il faut renvoyer cette
race en Asie ou I'exterminer’.2 Men overdrijft niet wanneer men stelt dat, sinds
de uitvinding van de boeckdrukkunst, honderden, ja duizenden geschriften
in druk verschenen waren waarin het aggressief-antisemietische element in
het Europese denken van generatie tot generatie overgedragen en geconsoli-
deerd werd.

Met name ook in Duitsland en Oostenrijk was dat het geval.

Het is niet eenvoudig, daar de oorzaken van aan te geven.

Enkele eeuwen lang hebben, zoals wij weergaven, in Frankrijk en Engeland
geen Joden gewoond, maar in Duitsland en Oostenrijk bleven zij steeds
lijfelijk aanwezig; aanwezig als objecten van angst en haat, die beide gevoed

1 Voltaire in zijn Dictionnaire philosophique (1769) onder ‘Juifs’. * Aangehaald in
Poliakov: Histoire de I’ Antisémitisme, dl. TII, p. 388.
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