
DE JODEN IN NEDERLAND

afgrijselijk slecht gehuisvest. Trouwens, de meesten van hen die wèl enig
geld konden verdienen, hadden het als regel ook niet breed. Van elke drie
Amsterdamse Joden die werkzaam waren in de industrie, waren er vóór de
eerste wereldoorlog twee werkzaam in de diamantnijverheid - een hoogst
onzekere bedrijfstak waar de werkgelegenheid voortdurend fluctueerde.
Bijna twee-vijfde van alle in het productieproces opgenomen Amsterdamse
Joden was toen werkzaam in wat met een weidse term als 'de handel' aan-
geduid werd: het waren meest vaste en losse venters en voddenkooplui.
Die vond men ook buiten Amsterdam waar overigens Joden op het platte-
land ook wel een iets beter bestaan veroverd hadden als marskramers,
slagers en veekooplieden. Er was daarnaast een Joodse bourgeoisie ontstaan-
soms afstammelingen van wat men de 'Joodse regentenfamilies' zou kunnen
noemen, vaker bestaande uit personen die van de maatschappelijke kansen
die de emancipatie hun bood, hadden kunnen profiteren. De sociale tegen-
stellingen binnen de Joodse groep waren scherp - nergens scherper dan in
Amsterdam waar de meeste Joden woonden. Men kan aan de diamant-
nijverheid denken waar het tussen Joodse ondernemers en Joodse arbeiders
herhaaldelijk tot stakingen en uitsluitingen kwam - een klassenstrijdwaarbij
de Joodse notabelen die de besturen van de twee nieuwe Joodse 'kerkgenoot-
schappen' (het Nederlands-Israëlietische en het Portugees-Israëlietische)
vormden, steevast aan de kant van de ondernemers stonden. Zulks droeg
er in belangrijke mate toe bij dat het Joodse proletariaat van de godsdienst
nagenoeg geheel vervreemdde en zich in drommen naar het socialisme
wendde dat, zo werd vertrouwd, eenmaatschappij zou doen ontstaan waarin
voor klassentegenstellingen en dus ook voor eventueel antisemitisme geen
plaats meer zou zijn. Overigens zagen de Nederlandse Joden dat antisemi-
tisme bepaald niet als een acuut gevaar. Arriveerden er uit streken waar men
van een Jodenvervolging kon spreken (Polen, de Oekraïne, Wit-Rusland),
emigranten die als regel naar de Verenigde Staten onderweg waren, dan
werden dezen door Joodse filantropische organisaties geholpen; kleine
groepen bleven telkens in Nederland achter. Zo was het ook na '33, zij het
dat van de Duits-Joodse vluchtelingen een naar verhouding groter aantal
niet verder kwam dan ons land.
Laat ons het Joodse bevolkingsdeel dat de Duitsers in mei' 40 in ons land

aantroffen, iets nader bezien. De Portugese groep telde niet meer dan ruim
vierduizend zielen, bijna allen woonachtig in Amsterdam. Ze had haar
exclusiviteit goeddeels verloren (in Amsterdam huwde in de jaren '31-'33
nog maar 22% der Portugezen met een Portugese partner, 55% huwde met
een Nederlands-Israëlietische, 23% met een niet-Joodse partner), maar dat
bij die Portugese Joden het gevoel, Joden van een beter allooi te zijn dan de
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