
NAAR HET GHETTO

Amsterdam-zuid waar de vermogende Joden woonden. Die kloof bestond
ook op politiek gebied: het Joodse proletariaat stemde rood, de Joodse
bourgeoisie stemde als regel op de liberalen of op de vrijzinnig-democraten.
Er bestond geen Joodse ideologie die over de beide kloven een brug sloeg.
Hoe stond het dan met het geloof?
Er was weinig van over. Het Joodse geloofsleven was, althans in Amster-

dam, de gehele negentiende eeuw door zwak geweest: in het midden van
die eeuw moest de Nederlands-Israëlietische gemeente het bijna veertig jaar
zonder opperrabbijn stellen, in de Portugese gemeente was er zelfs bijna
tachtig jaar lang geen opperrabbijn. In eerstgenoemde gemeente nam in
1874 dr. J. H.Dünner als opperrabbijn de teugels in handen. Dünner was in
Krakau geboren, had in Duitsland gestudeerd en was in 1862 te Amsterdam
benoemd tot rector van het Nederlands-Israëlietisch seminarium, de op-
leidingsschool der rabbijnen. Hij was een groot geleerde, een dominerende
persoonlijkheid - en een door en door conservatief man, niet alleen op
godsdienstig maar ook op politiek gebied; hij was het vooral die de alliantie
tussen de Joodse clerus en de Joodse bourgeoisie bezegelde. Zeker, vele
Joden bleven ingeschreven als lid van een der Joodse kerkgenootschappen',
bij zeer velen was er sprake van gehechtheid aan de traditionele ceremoniën
en gebruiken en men zou dus kunnen zeggen dat, alle tegenstellingen ten
spijt, het Jodendom als aparte culturele groep een realiteit was, maar het ge-
loof speelde daar een hoogst ondergeschikte rol in. 'Op den duur bleef er' , al-
dus dr. J. Meijer, 'in de Nederlandse synagoge aileen de beklemming van een
stervende leegte" - een beklemming die maar door weinigen gevoeld werd.
Och, wanneer leden van de koninklijke familie een bezoek brachten aan de
twee statige zeventiende-eeuwse synagogen op het Jonas Daniël Meyerplein
te Amsterdam, daar toegezongen werden door Joodse koren en ontvangen
door in jacquet gestoken, deftige leden van de kerkeraden, dan mocht het
wel lijken of dáár het hart klopte van het Amsterdamse of zelfs van het
Nederlandse Jodendom. Dat was schijn. De meeste Nederlandse Joden
hadden in en door hun assimilatie de band met het Joodse geloof en met de
Joodse geschiedenis verloren.

1Naast de twee grotejoodse kerkgenootschappen bestond er sinds het begin van de
jaren '30 een Liberaal-Joodse gemeente in Den Haag; zij werd door de kerkelijke
orthodoxie fel bestreden. Er was ook nog een Afgescheiden Israëlietische gemeente
in Schoonhoven. 2 J. Meijer: Hoge hoeden, lage standaarden. De Nederlandse Joden
tussen 1933 en 1940 (1969), p. 135. Meijer wijst er bijvoorbeeld op dat in Amsterdam
waar bijna tachtigduizend Joden woonden, in '38 slechts zestienhonderd Joodse
kinderen nominaal ingeschreven waren om Joods godsdienstonderwijs te volgen;
'het aantal dat de scholen bezocht, was nog veellager.' (a.v., p. 31).


