DE JODEN IN NEDERLAND

In andere landen, met name in Rusland en Polen, liet sinds het vierde
kwart van de negentiende eeuw een deel van de Joodse jongeren zich winnen
voor het denkbeeld om in Palestina landbouwkolonies te stichten. De
Weense journalist Theodor Herzl ging verder: verontrust als hij al was
door het in Wenen om zich heen grijpend antisemitisme, werd hij in de
jaren 1894-"95, toen hij in Parijs correspondent was van een der Weense
dagbladen, diep geschokt door het antisemitisme dat in Frankrijk blijkens en
door de Dreyfus-affaire naar boven kwam?; hij lanceerde in "96 in zijn boek
Der Judenstaat het denkbeeld dat de Joden in Palestina een eigen staat zouden
vestigen. Daarmee gaf hij de stoot tot de internationale Zionistische beweging
die in '97 in Bazel voor het eerst in congres bijeenkwam. T'wee jaar later
werd de Nederlandse Zionistenbond opgericht. Zijn aanhang bleef beperkt:
veertig jaar later was hij nog maar met moeite boven de drieduizend leden
gekomen. Stellig, er waren veel méér Joden die het opbouwwerk in Pales-
tina regelmatig financieel steunden met hun giften aan het Nederlands
Palestina-Opbouwfonds, maar er waren niet zovelen die de drang gevoelden,

! Er was in Frankrijk na de verloren Frans-Duitse oorlog van 1870-71 een vrjj
omvangrijke antisemietische stroming ontstaan. In zijn veelgelezen boek La France
Juive beweerde Edouard Drumont in 1886 dat de Franse Revolutie het werk geweest
was van Joden en Vrijmetselaars, dat de Rothschilds de Frans-Duitse oorlog be-
werkstelligd hadden en dat Frankrijk geheel door Joden werd beheerst. In 1894 nu,
werd een Joodse officier die werkzaam was bij de Franse Generale Staf, kapitein
Alfred Dreyfus, een vurige patriot, gevangen genomen op beschuldiging dat hij
militaire geheimen in handen gespeeld zou hebben van de Duitse militaire attaché
te Parijs; een stukje papier, uit de papiermand van die attaché, was het enige tast-
bare ‘bewijs’ daarvoor. Dreyfus werd in december 1894 door een militair hof ver-
oordeeld tot levenslange verbanning naar het ‘Duivelseiland’ bij Frans Guyana.
In ’97 ontdekte de nieuwe chef van de Franse Inlichtingendienst dat het stukje papier
vervaardigd was door een majoor Esterhazy. Een broer van Dreyfus klaagde ver-
volgens Esterhazy aan, maar deze werd in januari '98 vrijgesproken. Inmiddels had
zich de strijd pro en contra Dreyfus tot een heftige worsteling ontwikkeld tussen
de democratisch-republikeinse en de monarcho-clericale krachten in Frankrijk.
Twee dagen na de vrijspraak van Esterhazy publiccerde Emile Zola zijn befaamde
open brief ‘J’accuse’ waarin hij de personen die Dreyfus’ veroordeling bewerkstelligd
hadden, onbarmbhartig aan de kaak stelde. Zola’s artikel leidde tot antisernietische
relletjes in Frankrijk en een pogrom in Frans-Algerié. Later in 98 werd Zola tot een
jaar gevangenisstraf veroordeeld; hij week uit naar Engeland. Kort nadien bleek
dat Esterhazy zijn falsificatie vervaardigd had in opdracht van een superieur,
kolonel Henry, een felle antisemiet. Henry pleegde zelfmoord, Esterhazy die
jarenlang geheim agent geweest was van de Duitse militaire attaché, vluchtte het
land uit. Desondanks werd kapitein Dreyfus in 1899 in een tweede proces wéér
schuldig verklaard aan hoogverraad, zij het dat zijn verbanningsstraf tot tien jaar
gereduceerd werd. Hij kreeg kort nadien gratie. Volledig gerchabiliteerd werd hij
eerst in 1906.
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