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persoonlijk aan dat opbouwwerk te gaan deelnemen.' De Zionistenbond
was tezeer een beweging van ontwikkelde en tot de bourgeoisie behorende
Joden om al door dat enkele feit niet ietwat verdacht te zijn in de ogen van
de Joodse proletariërs; de meesten hunner onderschreven trouwens Bebels
opvattingen: alleen in een socialistische maatschappij zou 'het Joodse vraag-
stuk' opgelost kunnen worden en de oprichting van een aparte Joodse staat
was dus zinloos. Ook het feit dat enkele rabbijnen (Dünner en de Haarlemse
rabbijn S. Ph. de Vries eerst, in de jaren '30 o.m. de opperrabbijnen van
Groningen en van Rotterdam, S. Dasberg en A. B. N. Davids) Zionist
waren, wekte wantrouwen bij die proletariërs. De socialistisch-Zionistische
groepering Poalei Zion ('Werkers van Zion'), opgericht in 1933, bracht het
tot niet veel meer dan vijfhonderd leden. Wat waren de oorzaken, waarom
het Zionistische ideaal niet aansloeg bij de Joodse arbeiders? S. Kleerekoper
noemt als 'eerste en wellicht belangrijkste factor': 'dat de proletarisch-
Zionistische beweging ideologisch het moeilijkst te begrijpen was, ... de,
Joden zijn minder intelligent dan u denkt', en als laatste, terloops alshet ware:
'het geringe antisemitisme dat in Nederland traditie is.'2 Wij zijn geneigd,
die eerste factor als irrelevant te beschouwen; de laatste daarentegen raakt
de kern van de zaak.
Inderdaad, het antisemitisme in Nederland was gering. Het wàs er wel.

*

In Voorspel stelden wij voorop, en wij doen dat nu opnieuw, dat er in ons
land kringen waren, vooral in Amsterdam, waar tussen Joden en niet-Joden
complete harmonie heerste en waarin het anders-zijn der Joden positief
gewaardeerd werd als verrijking der samenleving - kringen ook, waar
men zich bewust was, hoeveel er door Joden op maatschappelijk, politiek
en cultureel gebied tot de opbouw dier samenleving bijgedragen was. Wij
noemen geen namen: het zouden er te vele worden. Maar in andere kringen,
schreven wij, 'kon de instelling tegenover de Joden een veel negatiever
accent krijgen waarbij men, in opklimmende gradaties, Joden aanvoelde als
vreemd, exclusief, geheimzinnig, onsympathiek, aanstootgevend, vijandig.'

1 Er bevonden zich daar naar schatting in 1940 ca. duizend uit Nederland afkom-
stige Joden. 2 S. Kleerekoper: 'Het Joodse proletariaat in het Amsterdam van de
eerste helft van de twintigste eeuwen zijn leiders', in Studia Rosenthaliana, III, 2
(1969), p. 210--12.
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