
NAAR HET GHETTO

ten fondsen bijeen om arme Joden te helpen en die fondsen werden ook door
de rijken beheerd.

Het kon niet alleen bij die hulpverlening blijven. In de zomer en herfst
van '40 werd duidelijk dat de bezetter niet van zins was, de Joden met rust
te laten. Er deden zich antisemietische relletjes voor; begin oktober werden
allen die in overheidsdienst waren, gedwongen, de z.g. Ariërverklaring te
tekenen; eind oktober werd aan alle Joodse ondernemingen gelast, zich bij
een Duits bureau, de Wirtschaftsprüfstelle, te melden; eindnovemberwerden
de ruim vijf-en-twintighonderd Joden die in overheidsdienst waren, 'van de
waarneming van hun functie ontheven', zoals het heette. Op al die maat-
regelen reageerde men over het algemeen in Joodse kring met grote volg-
zaamheid. Kennelijk was het voor de Joden even moeilijk als voor de niet-
Joden om zich concreet voor ogen te stellen dat het in het ordelijke Neder-
land tot dezelfde Jodenvervolging zou kunnen komen die zich van '33 tot
'39 in Duitsland gemanifesteerd had. De schaarse stemmen die in kleine kring
tot verzet opriepen, vonden geen gehoor en aan de in januari' 41 opgelegde,
fatale registratieplicht onttrokken zich slechts zeer weinigen. Nagenoeg alle
Joden deden wat zij steeds gedaan hadden: zij gehoorzaamden de overheid
en deden dat des te gereder omdat bij de uitvoering van elke Duitse maat-
regel Nederlandse officiële instanties betrokken waren.

Intussen was tegen het einde van '40 hier en daar wel het inzicht gegroeid
dat het wenselijk was, een lichaam in het leven te roepen dat de Joden ten
aanzien van bepaalde maatregelen zou kunnen adviseren en dat hun belan-
gen zou kunnen bepleiten bij de Nederlandse autoriteiten die de Neder-
landse burgers en allen die in Nederland asyl gevonden hadden, dienden te
beschermen. Er werd dus een politieke representatie van het Jodendom nodig
geacht. Konden Permanente Commissie en Hoofdcommissie als zodanig
gelden ? Vooral in Zionistische kring meende men van niet en het was de
voorzitter van de Nederlandse Zionistenbond, de Amsterdamse advocaat
mr. M. L.Kan, die het bestuur van het Nederlands-Israëlietisch kerkgenoot-
schap voor het denkbeeld wist te winnen dat een nieuwe commissie opge-
richt moest worden. Prof. dr.D. Cohen, sinds' 33 voorzitter van het Vluchte-
lingencomité, steunde Kan en het slot van het lied was dat de nieuwe com-
missie, de Joodse Coördinatie-Commissie, in december' 40 tot stand kwam ..
Kan nam er zelf geen zitting in maar hij wist te bereiken dat naast Cohen
(die lid was van de Zionistenbond) twee voorstanders van de 'harde lijn' in de
Zionistische politiek! in de commissie opgenomen werden: mr. S. Isaäc,

1 In Zionistische kring was in '39 grote verdeeldheid ontstaan doordat een door
de Britse regering voorgesteld delingsplan van Palestina dat gekoppeld was aan

510


