OPRICHTING VAN DE COORDINATIE-COMMISSIE

directeur van de Haagse ‘Bijenkorf’, en mr. 1. Kisch, de Amsterdamse
advocaat die eind november als privaat-docent in zijn afscheidstoespraak de
studenten opgewekt had tot trouw aan Nederlands humanitaire tradities.
Naast Cohen, Isaic en Kisch zou de Twentseindustrieel A. Spanjaardlid van de
commissie worden. Wie men als voorzitter zou uitnodigen, lag voor de hand:
de it zijn functie ontheven president van de Hoge Raad, mr. L. E. Visser.

Het eerste wat deze commissie deed, was tot de constatering komen dat
zij niet breed genoeg samengesteld was: er zat niemand in uit de Portugese
groep, uit de kerkelijke hiérarchie en uit de rijen van de Joodse sociaal-
democraten. De commissie liet zich derhalve drie ‘buitengewone leden’
toevoegen. Dat werden mr. E. Belinfante, advocaat in Den Haag, de opper-
rabbijn van Groningen S. Dasberg en het sociaal-democratische T'weede-
Kamerlid J. E. Stokvis. Toen het zo ver was, werd de commissie door
Asscher als voorzitter van de Permanente Commissie van het Nederlands-
Israélietisch kerkgenootschap geinstalleerd. ‘Ben voorrecht’ noemde deze
het, dat haar voorzitterschap in handen was van ‘mr. Visser, ex-president
van de Hoge Raad.” ‘Rund!’ riep Visser hem over de tafel toe: ‘president
buiten dienst!?

Uit Vissers uitlating kan men tweeérlei afleiden: dat hij van Asscher geen
hoge dunk had en dat hij op het standpunt stond dat de Joden uit zichzelf
geen enkel verworven recht dienden prijs te geven. Inderdaad, Visser kon
zijn functie niet meer uitoefenen maar hij, en niemand anders, was de door
de koningin benoemde president van de Hoge Raad; ook een op last van
de vijand verleend ongevraagd ontslag zou daar geen enkele wijziging in
brengen. Het was, meende Visser, noodzakelijk dat de Joden hun eigen
waardigheid hoog hielden; van die houding alleen kon op de niet-Joden
een gunstig, ja een bezielend effect uitgaan, ook zouden de Joden op die
wijze tegengaan dat zij binnen het Nederlandse volk geisoleerd raakten.

sterke beperking van de Joodse immigratie, door sommigen, onder wie Cohen,
aanvaard en door anderen, onder wie Kan, Isaic en Kisch, verworpen was. Op
Cohens positie in de Zionistische beweging komen wij nog terug. De bedoeldc
verdeeldheid was een manifestatie van een al oudere tegenstelling: de Nederlandse
Zionistenbond vond in meerderheid dat de voorzitter van de Zionistische wereld-
organisatie, prof. Chaim Weizmann, teveel aan de leiband van de Engelsen liep
en bij het opbouwwerk in Palestina tezeer steunde op de arbeidersgroeperingen
die daar ontstaan waren.

1 1. Kisch, 21 okt. 1969.
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