
NAAR HET GHETTO

Wij haalden al aan wat hij op 21 april' 41 tegen Homan en de Quay zei:
'Wij, meer dan anderen nog, hadden in deze dagen een leidend beginsel van
node, wilden wij niet tot een wankele en willoze massa afzakken, en dat
beginsel was, dat wij moesten weigeren vrijwillig iets te doen wat onze af-
scheiding van het overige Nederlandse volk zou bevorderen.' Hoe sterk sprak
hieruit het zelfbewustzijn dat Visser kenmerkte! Dat was overigens bij hem,
de vrijdenker, geenszins godsdienstig gefundeerd of kerkelijk gebonden.
Lodewijk Ernst Visser! was in augustus 1871 in Amersfoort geboren waar

zijn vader, een politiek zeer geïnteresseerd man, een groothandel dreef in
textiel. InUtrecht studeerde Visser rechten; hij promoveerde er in '94, zette
daarna in Parijs zijn studie aan de École des Sciences Politiques voort en trad in
'97 als ambtenaar in dienst bij het departement van buitenlandse zaken. Vijf
jaar later (hij was inmiddels gehuwd met Cornelia Johanna Sara Wertheim,
dochter van een bekende Amsterdamse notaris) nam hij bij buitenlandse
zaken ontslag. 'Hij was toen', aldus J. A. Polak, 'commies en voelde zich niet
naar waarde geschat. Hij schreef ditdaaraan toe, en zijn vrouw mèt hem,
dat hij niet van adel was, geen dubbele naam droeg en een Jood was.' Nog
geen jaar was Visser vervolgens advocaat in Amsterdam. In 1903 begon hij
als rechter in de Rotterdamse rechtbank zijn carrière in de rechterlijke macht
die hem twaalf jaar later lid deed worden van de Hoge Raad; begin '39
werd hij tot president benoemd. Hij was een eminent jurist. Een van zijn
ambtgenoten zei eens, schreefTelders in '39, 'dat als alle arresten van de drie
Kamers van de Hoge Raad' (voor civiele zaken, voor strafzaken en voor
belastingzaken) 'door hem alléén zouden worden gewezen, zij er niet minder
om zouden zijn."
Visser was andere Joden vaak te hulp gekomen. Na de eerste wereldoorlog

was hij voorzitter geweest van het comité dat vierduizend Joodse kinderen
uit het hongerende Wenen tijdelijk in Nederlands-joodse gezinnen had doen
opnemen. Kort nadien werd hij, hoewel zelf geen uitgesproken Zionist,
voorzitter van het Palestina-Opbouwfonds en in '33 trad hij tot het Comité
voor Bijzondere Joodse Belangen toe dat onder voorzitterschap stond van
Asscher. De Duitse invasie verraste Visser niet, wel schokte zij hem diep.
'Nederland is', zei hij in de ochtend van 10 mei' 40 in een vervroegde ver-
gadering van de Hoge Raad, 'het slachtoffer geworden van een overval,
even verraderlijk als ongemotiveerd.' Van meet af aan maakte hij zich er
zorgen over dat de nationaal-socialistische bezetter met zijn maatregelen
het volkenrecht zou gaan overtreden, maar, zo meende hij, in dat geval

1Vele gegevens ontlenen wij aan J. A. Polak: 'Leven en werken van mr. L. E.
Visser' (1972). 2 B. M. Telders in Antisemitisme en Jodendom (1939), p. lI5.
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