
ABRAHAM ASSCHER

van een van de grootste Amsterdamse diamantslijperijen had hij zich tot een
vermogend man kunnen ontwikkelen; ook was hij, zoals dat heet, tot eer
en aanzien gekomen, en niet alleen in Joodse kring.

In september 1880 was Asscher in Amsterdam geboren. Hij werd er in de
eerste wereldoorlog een voorman van de liberale partij. In '17 werd hij tot
lid gekozen van de provinciale staten van Noord-Holland en bij menige
statenverkiezing fungeerde hij in die provincie en dus ook in Amsterdam als
de liberale lijsttrekker. Voorzitter was hij zowel van de kerkeraad van de
Nederlands-Israëlietische hoofdsynagoge te Amsterdam als van de Perrna-
nente Commissie van het Nederlands-Israëlietisch kerkgenootschap. Ook
van het Comité voor Bijzondere Joodse Belangen werd hij voorzitter. Die
hoge functies dankte hij aan zijn welstand, zijn gemoedelijkheid en zijn
vermogen om, van eigen betekenis overtuigd, aan tegenstellingen in het
Joodse milieu voorbij te leven. 'Asscher', aldus Kisch,

'was een man zonder enige Weitbliek hoegenaamd, niet vatbaar voor enig be-
ginsel of beg rip van brede allure, en niet itt staat enige gedachte redelijk ten einde
te denken ... Maar als het nu aankomt op invloed in de Joodse gemeenschap,
dan stond daar niet weinig tegenover. Hij was ... aangeschreven als uitermate
gefortuneerd en dat imponeerde de mensen. Hij stond verder ... bekend als
ongemeen goedhartig en weldadig. En óók als een goed werkgever ... Hij had
het vertrouwen van de mensen omdat ze hem te braaf achtten (of te dom, maar
dat leidde tot hetzelfde resultaat) voor listen en streken ... Verder gold hij als
wilskrachtig, als iemand die recht op zijn doel afging. En ook als onverschrokken;
misschien was het meer de courage van het moment dan de courage van het
geduld, maar hoe dan ook, het maakte op velen indruk."

Hier valt nog wel iets aan toe te voegen. Wij zien in Asscher óók elementen
van een Joods type dat in de zeventiende en achttiende eeuw veel voorge-
komen is en dat zich, aan de nieuwe omstandigheden aangepast, in de
periode van het kapitalisme had gehandhaafd: de Holjude. De Rofjude voelt
zich met de Joodse volksmassa verbonden maar stelt zichzelf tegelijkertijd
innerlijk boven haar; hij bewijst de vorsten, respectievelijk de machtigen
der aarde diensten," tracht hen te vriend te houden en komt zodoende voor

'1. Kisch: Receusie van L. de Jong: Voorspel, in Studia Rosenthaliana, III (1969),
P.263. 2 Zo werd in '38 'op initiatiefvan Abraham Asscher', aldus dr. J. Meijer,
door enkele vermogende Joden ten behoeve van minister-president Colijn een grote
som gelds bijeengebracht, 'teneinde een bezwarend schrijven (dat vreemd genoeg
van deze sterke man zwakke kanten letterlijk bloot legde) voor duur geld op te
kopen en door hem te laten vernietigen.' (J. Meijer: Hoge hoeden, lage standaarden,
p. 146). Er was hier blijkbaar sprake geweest van chantage op grond van een vroe-
gere relatie van de minister-president.
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