
NAAR HET GHETTO

de belangen zijner mede-Joden op maar tegelijk voor zijn eigen be-
langen; als het moet, is hij onderdanig, als het kan, driest. Een illustratie van
dit alles treft men al aan in het eerste contact dat Asscher in juni '40, enkele
weken na het overlijden van zijn vrouw (zij pleegde na de capitulatie zelf-
moord), met de vijand kreeg in de persoon van Hermann Goering. Asscher
was een en al uiterlijke hoffelijkheid toen hij Goering in Amsterdam ont-
ving, circa twee uur lang 'een aangenaam onderhoud' met hem had- en hem
een grote hoeveelheid diamanten verkocht" - maar hij had het portret van
koningin Wilhelmina met opzet in zijn privé-kantoor iaten hangen waar hij
met Goering sprak, en hij had er voorts zorg voor gedragen dat het 'Gouden
Boek', waarin gekroonde hoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders
tijdens hun bezoek aan de grote diamantslijperij hun handtekeningen gezet
hadden, weggewerkt was; 'wij wilden', zei hij later, 'dat boek niet
ontsieren met de handtekening van Goering." Cohen daarentegen, zou
zich in zulk een situatie zorgvuldig onthouden hebben van alles wat op een
bewuste onvriendelijkheid zou lijken. Bij Cohen stond voorop dat Joden
geen daden van verzet moesten plegen; dergelijke daden zouden immers,
indien ontdekt, tot represailles kunnen leiden. Verstandelijk was Asscher het
met deze beleidslijn eens, maar zijn hart, zijn gevoel van eigenwaarde en
zijn impulsiviteit dreven hem menigmaal in een andere richting. Wie zich,
toen de deportaties eenmaal begonnen waren, tot hem wendde met de vraag
of men er goed aan deed, onder te duiken, kreeg, niet met woorden maar met
een gebaar te verstaan dat men moest 'duiken'; in de zomer van '42 gaf
Asscher een lid van de illegale groepering de Ordedienst, die wilde nagaan
hoe men, 'met name wanneer de Duitsers tot een terugtocht zouden worden
gedwongen', de Joden in Westerbork zou kunnen beschermen, 'een blanco
krediet'! - dat alles waren gedragingen die rechtstreeks tegen Cohens beleid
ingingen. Trouwens, Asscher trad ook enkele malen tegen Duitsers met een
aggressiviteit op waar Cohen van rilde. Asschers vechtpartij met een Duitser
tijdens de grote razzia van 20 juni' 43 zullen wij in een volgend deel beschrij-
ven; hier willen wij vermelden dat hij op een niet nader bekende datum aan
Lages en een van diens naaste medewerkers die hem verzocht hadden,
vrijuit te spreken, zei dat Duitsland 'totaal verloren' was:
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