ABRAHAM ASSCHER

‘Het wordt geheel verpletterd dankzij dat jullie een aartsbandiet als Hitler aan
het bewind hebben - Hitler en zijn medebandieten Goebbels, Streicher en
Himmler. De enige die misschien voor Duitsland iets kan redden, is Goering . . .
Hangen jullie Hitler op of geef hem, als jullie dat niet willen of durven, voor
mijn part dan maar een villa met tweeduizend kamers. Lages zei mij toen ongeveer
woordelijk: ‘Nooit heeft een Ariér in Nederland zoiets tegen één onzer durven
zeggen.” Wij kregen toen met ons drieén de hevigste ruzie, doch ik werd niet
gearresteerd.”

Geen wonder dat Asscher, door zijn gevoel gedreven, enkele malen voor-
stelde, het werk van de Joodse Raad, vernederend als het was, te beéindigen.
Dat was dan een impulsief maar overigens zuiver reageren op crisistoestanden;;
telkenmale slaagden zijn medevoorzitter Cohen en leden van de raad er in,
Asscher er van te overtuigen dat zijn voorstel ondoordacht was: hij bleef
dus in functie en naarmate hij dat langer deed, werd het hem moeilijker,
zich te onttrekken aan de zware verantwoordelijkheid die ook hij in de ogen
van de wanhopige, zich mede aan hem vastklampende Joden droeg. Hij
troostte dan maar links en rechts, sprak anderen {en daarmee ook zichzelf)
moed in, aanvaardde Duitse faciliteiten, weigerde daarentegen weer om
met zijn kinderen, behuwdkinderen en kleinkinderen met Duits verlof,
maar tegen betaling, naar Zwitserland te vertrekken en viel, dunkt ons, van
het ene innerlijke conflict in het andere, meegesleurd als hij werd door
tegenstrijdige krachten: drang tot zelfbehoud, verontwaardiging over het
brute Duitse optreden, angst voor daadwerkelijk verzet, medegevoel met de
vervolgden, ingenomenheid met zijn uitzonderingspositie, hoop door
‘rekken’ iets te kunnen bereiken, woede over hetgeen het lot hém, Asscher,
durfde aan te doen en eerbied voor de ijzeren logica van zijn medevoorzitter
Cohen - en dat alles was nog in de schoot der toekomst verborgen op die
12de februari 1941 waarop Beauftragter Bdhmcker hem opdracht gaf, on-
middellijk een Judenrat te vormen die uit twintig personen moest bestaan.

Voor Asscher stond vast dat hij die raad moest samenstellen tezamen met
Cohen die hij sinds jaren uit tal van besturen en commissies kende, en voor
Cohen stond vast dat hij op Asschers uitnodiging moest ingaan. ‘Het was’,
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