NAAR HET GHETTO

verklaarde Cohen na de oorlog, ‘eigenlijk een voortzetting van ons werk,
dat wij ons gehele leven hadden gedaan.”

Speciaal Cohen had als voorzitter van het Joodse Vluchtelingencomité
van '33 af in voortdurend, ja haast dagelijks contact gestaan met Nederlandse
autoriteiten. Hun richtlijn om niet teveel Duits-Joodse vluchtelingen tot
Nederland toe te laten, had hij tot de zijne gemaakt; hij was er aan gewend
geraakt, te schiften: velen te steunen, anderen die steun te onthouden — ja het
Vluchtelingencomité had er, vermoedelijk tot in ’38, actief aan medegewerkt
dat honderden Joodse vluchtelingen die in ons land geen enkel middel van
bestaan hadden en geacht werden, zulk een middel ook niet te kunnen vinden,
naar Duitsland teruggezonden waren. Tevens had Cohen kunnen verijdelen
dat de wel toegelaten vluchtelingen enige medezeggenschap kregen in het
Vluchtelingencomité. In hun lange historie hadden de Joden, zo schreef hij
later, ‘gewoonlijk de leiding van enkelen, aanzienlijken, rijken of geleerden,
voor hun gemeenschap aanvaard ... En bijna overal is deze gewoonte
heersend gebleven, ondanks kritiek, ondanks gemor’; ook de in de negen-
tiende eeuw elders opgerichte nationale en internationale Joodse organisaties
werden, aldus Cohen, ‘alle bestuurd door een betrekkelijk klein aantal, zij
het merendeels uithemende mannen, die onder en met elkaar voortreffelijk
samenwerkten, maar van de inmenging van Qost-Joden . . . of van mede-
zeggenschap der grote massa niet wilden weten.’? Schrijvend over de op-
vattingen van anderen, gaf Cohen hier zijn eigen opvattingen weer.
Intussen had zijn ‘macht’, als men daarvan spreken mag, zich in en via het
vluchtelingenwerk tot niet zoveel duizenden uitgestrekt, maar hij moet wel
intuitief begrepen hebben dat de uitnodiging die Asscher tot hem richtte,
veel ruimere perspectieven bood.

Het was niet zo dat Cohen niet besefte dat de Duitsers op tal van wijzen
Joden wilden vervolgen. Integendeel: van '34 af had hij in Amsterdam het
door dr. Alfred Wiener geleide Jewish Information Office in stand gehouden
dat met zijn uit Duitsland ontvangen informaties niet alleen de Nederlandse
en internationale pers maar soms ook de Nederlandse geheime dienst ge-
holpen had; hij had bevorderd dat dr. Wiener met zijn staf en zijn documen-
tatiemateriaal in *39 naar Londen vertrokken was. Zelf had hij op 14 mei '40
beslist geweigerd, naar Engeland te gaan: hij wilde de vluchtelingen niet
in de steek laten. Eind mei werd hij op grond van zijn relaties met dr. Wiener
door de Abwehr gearresteerd, maar deze kon hem geen concrete feiten ten
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