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nele arbeid verricht door twee Joodse journalisten, door een rabbijn (rubriek
godsdienst) en door de Amsterdamse advocaat mr. Abel J. Herzberg
(rubriek Joodse cultuur). Het duurde evenwel niet lang of Herzberg gaf er de
brui aan. Volgens de Duitsers waren Asscher en Cohen verantwoordelijk
voor de inhoud van het blad.' Cohen ging als censor optreden, begon fors te
schrappen in artikelen waarvan de geest hem te strijdbaar was - Herzberg liep
woedend weg. De geest waarin nadien door Het Joodse Weekblad geschreven
werd, was er een van berusting: Joden moesten, als zo vaak in het verleden,
de moed en de kracht opbrengen om hun lot te dragen; verzet zou niet
baten.

*

Zo bestonden er dus van medio februari '41 af twee lichamen die zich als
representatie van het Nederlandse Jodendom beschouwden: de Joodse
Coördinatie-Commissie die het gehele land bestreek en de Joodse Raad voor
Amsterdam die uitsluitend met de Joden in de hoofdstad te maken had. De
Joodse Raad stond van meet af aan in contact met de Duitsers en maakte hun
eisen kenbaar, de Coördinatie-Commissie had dat geweigerd. Onvermijde-
lijk was het dat deze tegenstelling zich steeds duidelijker zou openbaren.
Daarbij was de positie van de Joodse Raad nagenoeg van den beginne af de
sterkste: hij had zich bereid verklaard, Duitse opdrachten uit te voeren, tenzij

was dat deze in Nederland zouden mogen blijven om dan na de oorlog collectief
naar Palestina te emigreren. De Leon wist Blokzijl, vermoedelijk ook anderen,
voor dit plan te winnen. Er werd toen van Duitse kant op de Joodse Raad pressie
uitgeoefend, de Leon in de leiding te betrekken van de afdeling van deJoodse Raad
die met de werkkampen te maken had. Dat werd geweigerd en toen de Duitse
pressie aanhield, wezen Asscher en Cohen er eind juni een medewerker van de
Beauftragte op dat de Leon een hoogst bedenkelijke figuur was: hij had voor zijn
karnpen al 'sportartikelen bijeengebracht en zelfs bokshandschoenen, hetgeen wij
gevaarlijk achtten.' (Asscher en Cohen: 'Onderhoud met de heer Rodegro ...
op 24 juni 1942', Joodse Raad, voorzitters: map 'besprekingen met Duitse autori-
teiten'). De Leon werd op 20 juli, vier weken later, Westerbork binnengevoerd en
op 27 juli doorgezonden naar Auschwitz waar hij omkwam. Anders dan Presser
(Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945
(1965), dl. I, p. 1°9-10) zijn wij van mening dat de Leon niet uitsluitend door
Asscher maar door Asscher en Cohen tezamen gedenuncieerd is.

1Van medio september' 41 af moest de kopij van elk nummer, volledig in het Duits
vertaald, aan de Zentralstelle jur jüdische Auswanderung voorgelegd worden. Nadien
stond het blad dus onder preventieve censuur.


