
NAAR HET GHETTO

dat Referat was een in 1903 in Osnabrück geboren advocaat, dr. Hans Georg
Calmeyer. Deze was geen lid van de Nazipartij en evenmin een rassen-
fanaticus. Met betrekking tot de vele honderden gevallen waarin mensen in
twijfel verkeerden of zij zich al of niet als Jood moesten melden, was hij als
regel geneigd, die twijfel gefundeerd te achten. Kon men bijvoorbeeld over-
tuigend aantonen dat men, formeel ingeschreven als kind van een Joodse
vader en een niet-Joodse moeder, in werkelijkheid het buitenechtelijk ver-
wekte kind was van eenniet-Joodse vader, dan vond hij goed dat men niet
aan de Jodenregistratie deelnam. Hij eiste dan wèl bewijzen; soms konden
oude brieven als zodanig gelden, soms verklaringen van personen die van de
werkelijke feiten op de hoogte waren. Hij eiste óók dat de betrokkenen zelf
hun afkomst vastlegden in een 'plechtige verklaring' ten overstaan van een
ambtenaar van de burgerlijke stand. Er werden heel wat van die verklaringen
afgelegd, vele te goeder trouw, maar, ook in die begintijd, zeker niet alle.
Veel moeilijker lagen de gevallen waarin de betrokkenen, het zekere voor

het onzekere nemend, zich maar vast als Joden hadden laten registreren en
vervolgens die registratie wilden intrekken dan wel wijzigen. Had men zich
al opgegeven als kind van twee Joodse ouders en bedacht men later, dat men
er toch beter aan deed, maar voor de waarheid uit te komen: dat men als
buitenechtelijk kind slechts één Joodse ouder had, dan leek het de moeite
waard, van die oorspronkelijke registratie terug te komen. Immers: de meeste
anti-Joodse maatregelen golden niet voor half-Joden.

Al in maart' 41 begon Calmeyer er bij zijn chefs op aan te dringen dat wie
dat wilde, in de gelegenheid gesteld zou worden, te bewijzen dat grootouders
die hij als Joods opgegeven had, in werkelijkheid geen Joden geweest waren,
zelfs niet als zij tot een Joods kerkgenootschap behoord hadden. 'Die Zuge-
hörigkeit zur jüdischen Religionsgemeinschaft', zo noteerde hij voor Wimmer,
'interessiert nämlich nicht als solche, sondern lediglich als Beuieismittel für die Rasse.'
Ging men alleen op de 'Religionsgemeinschaft' af, dan kwam men tot absurde
situaties: een niet-Joodse vrouw die terwille van haar man lid geworden was
van een Joodse gemeente, was toch geen [odin ?'

Het probleem was niet eenvoudig. Wimmer, gemakzuchtig als steeds,
stelde de beslissing uit. Misschien was hij, misschien waren ook anderen
binnen het Reichskommissariat ietwat huiverig, de door Calmeyer bepleite
weg in te slaan, d.w.z. goed te vinden dat personen die zich als Jood gemeld
hadden, nu kwamen bewijzen dat zij geen Jood waren of, in plaats van een
Jood met drie of vier Joodse grootouders, een met slechts twee of één. 'Door
het sorteren van enige speciale gevallen waarin het uitsluiten van het tegen-

1H. Calmeyer: 'Anlage zum Rechenschaftsbericht24.3.41' (Vu], HA Inneres, 122 b).
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