NAAR HET GHETTO

Gelderland bewaardgebleven. Maandenlang zat hij zelf of zaten anderen in
zijn opdracht gegevens te extraheren en op fiches te brengen. Hij ging nog
verder: kerkelijke registers ging hij raadplegen die gegevens over het dopen
van Joden bevatten, voorts oude registers van de burgerlijke stand, oude
notariéle acten, boeken waarin iets stond over de geschiedenis van de Joden
in Nederlands-Indié en de West, ja hij wist oude Indische en oude Surinaamse
kranten op te sporen welker advertentierubrieken nageplozen werden om
te zien of er Joodse namen in voorkwamen. Men lette daarbij scherp op
aankondigingen van geboorte, huwelijk en overlijden. Al die onderzoekingen
stelde ten Cate niet alléén in: hij kreeg tenslotte een staf van ruim twintig
medewerkers van wie enkelen er telkens op uitgezonden werden om de
verzamelde gegevens aan te vullen. Intussen vervulde het ten Cate wél met
grote voldoening dat zijn verzameling fiches voortdurend groeide. Het
waren er eind ‘41 al meer dan drichonderdduizend geworden; daarvan
bevatten er honderdvijftigduizend gegevens betreffende de Joden in de West.

Men begrijpt hoezeer door dat alles het streven van het departement van
binnenlandse zaken, en toch eigenlijk ook van Calmeyer, om bijvoorbeeld
de Surinaamse Joden buiten de vervolging te laten vallen, gedwarsboomd
werd. Rauter had doorgezet dat ten Cate afschrift kreeg van elk van Cal-
meyers beslissingen. Had Calmeyer mede op grond van de ‘plechtige ver-
klaring’ aanvaard dat een bepaalde Surinaamse Jood geen Jood was, dan
kon ten Cate, als het even wilde, de huwelijksadvertenties van de grootouders
tonen waaruit bleek dat zij volgens de Joodse ritus in de echt verbonden
waren. Eén ding kon ten Cate niet: Calmeyers beslissingen ongedaan maken
— maar hij kon wel (en dat geschiedde vooral in de deportatieperiode) met
zijn gegevens naar het Judenreferat lopen teneinde te bevorderen dat Cal-
meyers beslissing door dat Referat niet erkend en dat de betrokkene dus,
veelal met zijn gezin, gedeporteerd werd. Voor de snuffelaar ten Cate alléén
was Calmeyer niet bang, maar ten Cate met de Sicherheitspolizei achter zich
was een geduchte en gevaarlijke tegenstander. Eigenlijk kon Calmeyer geen
enkele gunstige beslissing nemen zonder zich af te vragen of hij wellicht
door ten Cate’s controle-arbeid tegen de lamp kon lopen op een wijze die
hem geen slimme uitweg meer zou laten. De strijd tussen hen beiden ont-
brandde al in de herfst van ’41; zijn voortzetting tijdens de deportatieperiode
zullen wij in ons volgende deel beschrijven. Hier willen wij slechts opmerken
dat ten Cate’s naoorlogse verklaring: ‘Met Joodse gevallen die voor depor-
tatie bestemd waren, . . . heb ik nooit te doen gehad’, ons getroffen heeft

1 C.L. ten Cate: ‘Verweerschrift’ (18 sept. 1947), p. 3 (Trib. Zutfen: dossier
C. L. ten Cate).
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