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Januari' 4I had één op het isolement der Joden gerichte maatregel gebracht:
de bioscopen waren voor Joden gesloten verklaard. Februari bracht er twee:
Joden mochten, met uitzondering van diegenen die al als zodanig inge-
schreven stonden, niet langer student worden en de Joodse bloeddonors
werden op last der Duitsers geschrapt uit de registers van de bloedtransfusie-
dienst van het Nederlandse Rode Kruis.! In maart werd ongerustheid ge-
wekt in het Duitse apparaat doordat bleek dat talrijke, vooral jonge Joden,
beducht voor een herhaling van de razzia's van 22 en 23 februari, Amsterdam
verlaten hadden; hun werd in de pers gelast, ten spoedigste naar de hoofd-
stad terug te keren, maar toen daarmee getalmd werd, beval de Beauftragter
des Reichslzommissars in Gelderland begin april dat de politie er overal in die
provincie voor 'diende te zorgen dat wie nog niet naar Amsterdam terug-
gekeerd was, zulks onmiddellijk zou doen. De Beaujtragter in Utrecht ging
verder: via de commissaris der provincie, de NSB'er ir. F. E. Müller,
opvolger van Bosch van Rosenthal, gelastte hij dat uiterlijk 20 april bij de
toegangswegen tot alle gemeenten borden moesten staan met het opschrift
'Joden niet gewenst' of'Voor Joden verboden' - daarmee werden dan niet de
Joden bedoeld die in de betrokken gemeente woonachtig waren maar
anderen die er zich, eventueel tijdelijk, wilden vestigen. Twee burgemeesters
waren er die deze borden weigerden te plaatsen: de burgemeester van
Utrecht, mr. G. A. W. ter Pelkwijk, en de waarnemend burgemeester van
Amersfoort, B. Noordewier; toen de borden in Amersfoort toch geplaatst
werden, liet Noordewier ze weghalen. Ter Pelkwijk had getracht, de
burgemeesters van de provincie Utrecht tot een collectieve weigering
te bewegen; dat was mislukt. De borden bleven overigens slechts korte
tijd staan: Seyss-Inquart wenste zijn Beaujtragten niet het recht te geven,
zelfstandig de vormen en het tempo van de Jodenvervolging te bepalen.
De voor de provincie Utrecht getroffen maatregel werd dus ingetrok-

1Aanleiding tot deze bepaling waren de volgende gebeurtenissen. Een ontslagen
Joodse gemeente-ambtenaar te Rotterdam was als donor door de bloedtransfusie-
dienst opgeroepen. Met zijn bloed redde men een Duitse soldaat het leven. Op
aanraden van een der wethouders en van de secretaris van de Beauftragte van
Rotterdam richtte de ex-ambtenaar toen een schrijven tot het Reichskommissariat
met verzoek, hem in zijn functie te herstellen. Deze briefleidde er toe dat de afzen-
der gearresteerd werd, 'omdat hij niet vóór de bloedtransfusie had gezegd dat hij
Jood was', en dat het Rode Kruis aanzegging ontving, de Joodse donors uit zijn
registers te schrappen. (F. A. de Graaff: Op leven en dood, p. 46).
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