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niet voor het eerst en niet voor het laatst, door Cohens argumenten laten
overtuigen.

De driehonderd Joden waren inmiddels naar het kamp Schoorl overge-
bracht.

Zij bevonden zich daar nog toen het college van secretarissen-generaal,
van Amsterdam uit gewaarschuwd, onder voorzitterschap van Snouck
Hurgronje op 13 juni 'de mogelijkheid (besprak) of er iets aan zou kunnen
worden gedaan om te voorkomen dat de Joden in kwestie naar een concentra-
tiekamp in Duitsland werden vervoerd.' Men stond hier geruime tijd bij stil.'

Het was het college bekend dat van diegenen die op 22 en 23 februari '41

in de Amsterdamse Jodenhoek opgepakt waren, velen in Buchenwald al
het leven hadden verloren. Cohen was in mei de sterftecijfers, voorzover
bekend, aan de waarnemend secretaris-generaal van justitie, Hooykaas,
komen meedelen; Hooykaas had Cohen gevraagd, hem op de hoogte te
houden als er nieuwe overlijdensberichten binnenkwamen, en Cohen had
dat gedaan. Bovendien had ook Visser, voorzitter van de Joodse Coördinatie-
Commissie, begin juni alle gegevens aan Hooykaas voorgelegd; Visser had
daarbij gezegd dat hij maar één oplossing zag: dat hijzelf, Visser, een beroep
zou doen op Rauter. Kon Hooykaas hem een introductie geven? Hooykaas
had het plan ten sterkste ontraden, 'omdat Rauter zo'n bar heer was';
overigens moest niet hij, Hooykaas, maar Snouck Hurgronje, secretaris-
generaal van buitenlandse zaken, voor die introductie zorgen, 'omdat',
zei Hooykaas (die kennelijk uiterst bevreesd was, geassocieerd te worden
met een door 'een Jood' te ondernemen stap) 'de gevangen Joden niet meer
hier maar in het buitenland waren.P Snouck Hurgronje, zo bleek aan Visser,
was tot medewerking bereid maar had op die r j de juni de introductie nog
niet geschreven.

Was het verstandig, Visser te stimuleren tot zijn stap bij Rauter? Moest
soms het college van secretarissen-generaal iets ondernemen? De pas in
Amsterdam gehouden razzia maakte beantwoording van die vragen wel
zeer urgent. Welnu, men vond algemeen dat het zinloos was, namens de
secretarissen-generaal iemand, voorzitter Snouck Hurgronje bijvoorbeeld,
naar de Duitsers te -sturen. 'De Duitsers kunnen": betoogde prof. van Dam,
'het niet verdragen dat een niet-Jood opkomt voor Joodse belangen. Als wij
werkelijk de Joden willen helpen, meeten wij een Jood sturen." Visser dus?
Van Dam vreesde dat een bezoek deze het leven zou kunnen kosten. Men

1Csg: Notulen, 13 juni 1941, P: 2. 2 L. E. Visser: 'Nota over mijn pogingen
betreffende de Joodse gijzelaars' (II dec. 1941), p. I (Doe 1-1798 A). 3 Getuige
J. P. Hooykaas, Enq., dl. VII c, p. 601.
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