NAAR HET GHETTO

nam twee besluiten: Visser, als hij zijn leven wilde riskeren, er niet van te
weerhouden zich tot Rauter te wenden (maar zonder introductie van een
der secretarissen-generaal), en, ietwat inconsequent, de burgemeester van
Amsterdam, Vofite, te verzoeken, zo mogelijk de aangelegenheid van de
razzia met de Duitse autoriteiten in de hoofdstad ‘te bespreken.’l Alles
tezamen kwam het er op neer dat de hoogste Nederlandse gezagsdragers de
pogingen om het leven van de drichonderd in Amsterdam gearresteerden te
redden, afwentelden op een pro-Duitse figuur die natuurlijk niets zou be-
reiken, en op een Jood die zich in de leeuwenkuil wagen moest welke de
secretarissen-generaal zelf liever niet betraden.

Visser kreeg op zaterdag 14 juni van Hooykaas te horen dat hij geen intro-
ductie zou krijgen en dat hij, als hij volhardde bij zijn voornemen om zelf
Rauter op te zoeken, ‘dezelfde dag dood’ zou kunnen zijn.? Visser liet zich
niet afschrikken. Anders dan de secretarissen-generaal wist hij wat zijn
menselijke plicht was. Hij had inmiddels via de Joodse Raad vernomen dat
de gedeporteerden, voorzover nog in leven, naar Mauthausen overgebracht
waren. Hij stapte linea recta naar Rauters bureau en kreeg daar (de Hohere
SS- und Polizeifiihrer was afwezig) van een adjudant te horen dat hij zich
maandagmorgen maar opnieuw moest komen melden. Toen hij evenwel op
maandag 16 juni verscheen, werd hij niet tot Rauter toegelaten. Hij vertelde
diens adjudant wat het doel van zijn komst was, de adjudant schreef maar
één woord op het visitekaartje dat Visser achterliet: ‘Mauthausen’, en aan
Visser werd gezegd dat hij s middags om vijf uur de adjudant kon opbellen.
Om vijf uur kreeg hij te horen dat Rauter niet bereid was, hem te ontvangen;
wat hij wilde meedelen moest hij maar op schrift stellen.

Visser deed zulks. Hij wees er Rauter op dat van de in februari opgepakten
al minstens vijftig overleden waren, verzocht hem er toe bij te dragen dat de
overigen, ‘meistens nur arme Teufel und Familienerndhrer’, naar de hunnen
zouden kunnen terugkeren, onderstreepte met nadruk (Visser wilde alle
risico’s zelf dragen) dat zijn stap een louter persoonlijk karakter droeg (‘Nie-
mand weiss davon und ich allein bin dafiir verantwortlich’), en zette onder zijn
handtekening zijn functie: ‘President van de Hoge Raad der Nederlanden
(des obersten Gerichtshofes der Niederlande) a.D.” - ‘ausser Dienst’; hij erkende nu
eenmaal zijn ontslag niet.?

Hij kreeg geen antwoord.

1 Csg: Notulen, 13 juni 1941, p. 2. 2 Getuige J. P. Hooykaas, Eng., dl. VII ¢, p.
601. *° Brief, 17juni 1941, van L. E. Visser aan Rauter (Doc I-1798 A). Vermoede-
lijk zag Visser over het hoofd dat de toevoeging ‘a.D.” in Duitsland juist bij gepen-
sioneerden gebruikt wordt.
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