
NAAR HET GHETTO

geroepen moest worden om toezicht uit te oefenen op de [udenschulen+
Veel tijd werd van Dam niet gelaten om een zo ingrijpende maatregel

uit te voeren. Onder de leerlingen van de instellingen van onderwijs in het
gehele land (hoger onderwijs uitgezonderd) bevonden zich namelijk ca.
tienduizend Volljuden die naar aparte scholen overgebracht moesten worden.
Van Dam trachtte de zaak ietwat te rekken. Op 16 augustus deelde hij aan
de gemeentebesturen en aan de schoolbesturen van de bijzondere scholen
mee dat de Joodse schoolkinderen 'op korte termijn' in afzonderlijke scholen
bijeengebracht moesten worden; 'alvorens tot de uitvoering van deze
maatregelen kan worden overgegaan' (van Dam noemde geen datum), 'is
het noodzakelijk vast te stellen, hoeveel van de eerstbedoelde leerlingen in
de Nederlandse scholen aanwezig zijn'. Die aantallen moest men aan het
departement opgeven.2 Van Dams circulaire ging, als steeds, in afschrift
naar de bezetter. De bezetter doorzag van Dams opzet, bepaalde dat op al
die gegevens niet gewacht mocht worden - op 25 augustus ging eennieuwe
circulaire van van Dam uit: per I september moesten alle Joodse leerlingen
van de scholen verwijderd zijn; alleen in Amsterdam zou daarbij de datum
1 oktober aangehouden mogen worden.
Tegen deze segregatie rees krachtig verzet in de kringen van het katholiek

en protestants bijzonder onderwijs, d.w.z.: dat verzet richtte zich niet tegen
de segregatie in haar algemeenheid maar tegen het feit dat katholieke en
protestantse scholen gedwongen zouden worden, leerlingen uit te stoten
wier gedoopte Joodse ouders bepaald wensten dat hun kinderen katholiek
of protestants onderwijs zouden volgen. Het waren er niet zovelen, ver-
moedelijk ca. tweehonderd scholieren, maar de zaak werd beschouwd als
een zaak van beginsel. Niet door een ieder! Mgr. Verhoeven, directeur van
het Rooms-Katholiek Centraal ·Bureau voor Opvoeding en Onderwijs,
was aanvankelijk van mening dat verzet niet raadzaam was, maar aarts-
bisschop de Jong kon hem 'heel gemakkelijk overtuigen'! en op 11 september
deed de aartsbisschopnamens het Episcopaat aan van Dam weten, 'dat Wij
aan Onze schoolbesturen niet en nooit kunnen toestaan, katholiek-gedoopte
kinderen om hun Joodse afstamming van onze scholen te verwijderen of
daarom niet toe te [aten.'! Twee dagen later instrueerde de aartsbisschop de
besturen van de katholieke bijzondere scholen dat het hun niet geoorloofd

1Brief, 8 aug. 1941, van Wimmer aan van Dam (Vu], HA Inneres, 123 y); Wimmer
ondertekende als plaatsvervanger van Seyss-Inquart, 2 owe: Het onderwijs in
1941, p. 30-31. 3 Brief, 6 sept. 1941, van de aartsbisschop van Utrecht aan de
bisschoppen (Archief van het aartsbisdom, map 'Ariërparagraaf 1940-1941').
• Brief, II sept. 1941, van de aartsbisschop van Utrecht aan van Dam (Stokman :Het
verzet vall de Nederlandse bisschoppen, p. 207--08).

554


