NAAR HET GHETTO

gehalveerd: alleen de derde- en ouderejaars (in totaal: drichonderdnegen-en-
negentig studenten?) mochten hun studie voortzetten. Daarbij werden alle
studenten in de rechten, letteren of theologie gedwongen om, voorzover zij
dat niet al deden, aan de Universiteit van Amsterdam te studeren. Promoties
waren na I oktober ‘41 niet toegestaan. Medewerking aan een Duits plan
om voor de Joodse studenten in Amsterdam aparte colleges te laten houden
en hen ook in de laboratoria en op de klinicken van de niet-Joodse studenten
te scheiden, werd door burgemeester Vofite geweigerd — een weigering
waarin de Duitsers berustten.

Op de represaille-razzia van 11 juni in Amsterdam was inmiddels een tweede
gevolgd: in T'wente, op 14 september. Ruim drie weken later, op 7 en 8
oktober, volgde een derde: in de Achterhoek en in Arnhem, Apeldoorn en
Zwolle.

Al deze razzia’s waren het Duitse antwoord op een reeks sabotagedaden
die in de herfst van '41 in het oosten des lands gepleegd waren. In juni en
juli was het vaker nog dan tevoren voorgekomen dat men Duitse militaire
telefoonkabels had doorgesneden; augustus bracht acht-en-twintig van die
gevallen, verreweg de meeste in de Achterhoek in de buurt van Hummelo.
Meer dan twintig daarvan waren het werk van een zeventienjarige smids-
knecht uit Hummelo, Jan Veldkamp. Deze werd ca. 20 september gearres-
teerd en legde een volledige bekentenis af.2 V46r zijn arrestatie werden
evenwel op 12 en 13 september twee kabels in de buurt van Enschede door-
gesneden, vermoedelijk door een andere saboteur, en het was die activiteit
die er, tegen de achtergrond van de geprikkeldheid die al binnen het Duitse
apparaat ontstaan was, toe leidde dat tot een reeks strafmaatregelen besloten
werd; de zwaarste richtte zich tegen de Twentse Joden.

Ca. honderd hunner werden op zondag 14 september met medewerking
van de gemeentepolitie in Enschede opgepakt en samen met tien anderen
die uit Hengelo afkomstig waren, twee dagen lang in het gemeentelijk lyceum

1 Het waren er in juli’42 nog twechonderdacht-en-negentig van wie tweehonderd-
drie-en-twintig in Amsterdam studeerden. 2 Veldkamp werd ter dood veroor-
deeld. De aanvraag om revisie van zijn vonnis (hij was immers nog minderjarig toen
hij gearresteerd werd) was nog in behandeling toen hij in de zomer van ’43 in
Berlijn, waar hij gevangen zat, overleed.
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