ONRUST BIJ DE POLITIE

zijn commandanten deed weten ‘dat in afwachting van een nadere beslissing
van de secretaris-generaal van het departement van justitie’ (de NSB’er
prof. Schrieke) voortaan géén medewerking verleend mocht worden aan het
arresteren van Joden.! Boellaard hield dit standpunt precies twee dagen vol.
Toen Schricke hem namelijk zei dat de in het costen des lands gearresteerde
Joden gezien moesten worden als gijzelaars die rechtmatig opgepakt waren
om verdere daden van sabotage te voorkomen, gaf hij op 16 oktober
Schrieke’s instructie door dat de marechaussee in voorkomende gevallen wel
degelijk medewerking verlenen moest aan het arresteren van ‘gijzelaars’ — en
dat betekende: van Joden, op wie de bezetter dat etiket beliefde te plakken.

Croiset van Uchelen verzette zich wat langer. Op 20 oktober schreef hij
aan Schrieke dat de Duitsers met het arresteren van Joden die niets met
sabotage te maken hadden, alle normen van het volkenrecht overtraden.
Schrieke antwoordde, dat ‘de beveiliging van de belangen der weermacht in
oorlogsomstandigheden en oorlogsgebied boven alles gaat en dat onder die
omstandigheden ook de Nederlandse politie, waaronder de marechaussee,
te doen heeft wat van haar wordt verlangd’ — maar hij was bereid tot ‘zakelijk
overleg teneinde de taak der Nederlandse politie ten deze niet zwaarder te
maken dan nodig is.’”2 Dat overleg leidde eind november tot een regeling
tussen Croiset van Uchelen en de Befehlshaber der Ordnungspolizei die inhield
dat voor elke nieuwe actie het accoord van deze Duitse autoriteit moest
worden verkregen maar dat overigens ‘aan verzoeken van Duitse instanties
om bepaalde personen in bewaring te houden totdat deze, ter arrestatie’ (alsof
ze dan niet al gearresteerd waren!) ‘door de Duitse politiec worden overge-
nomen, steeds direct (moest) worden voldaan’; hetzelfde gold voor Duitse
verzoeken ‘tot het beschikbaar stellen voor arrestaties van automaterieel en
chauffeurs.’®

Croiset berichtte die regeling aan secretaris-generaal Frederiks onder wie
toen nog de gehele gemeentepolitie ressorteerde. Frederiks reageerde zeer
geprikkeld: Croiset had hém, Frederiks, in het overleg dienen te betrekken!
Bovendien had hij, schreef hij nu, bezoek ontvangen van de burgemeester
van Enschede die namens alle burgemeesters in Twente was komen protes-
teren tegen de taken die de gemeentepolitie byj de razzia van 14 september
had moeten uitvoeren. Frederiks had daar op 1 november met Rauter over
gesproken en deze had hem

1 Brief, 14 okt. 1941, van de inspecteur der marechaussee aan alle commandanten
(Vu], 073907, EuK, 1 €). 2 Brief, 1 nov. 1941, van Schrieke aan H. W. B. Croiset
van Uchelen (CNO, 20 a). 3 Brief, 22 nov. 1941, van Croiset van Uchelen aan
Schrieke (a.v.).
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