
NAAR HET GHETTO

'medegedeeld dat nieuwe arrestaties van Joden niet te verwachten zijn, tenzij de
sabotage-actie opnieuw de kop zou opsteken. De heer Rauter heeft mij voorts
toegezegd dat in ieder geval, zo eventueel toch arrestaties van gijzelaars op
enigszins belangrijke schaal zouden plaatsvinden, van Duitse zijde van de mede-
werking van de Nederlandse politie zou worden afgezien, zulks om gewetens-
conflicten te vermijden.' 1

Waarde had die toezegging van Rauter niet. Korte tijd later kreeg Frede-
riks van hem te horen: 'dat hij, bij nadere overweging, geen afstand kon
doen van de medewerking van de Nederlandse politie bij het arresteren van
Joden.'2

Met dit alles was dus van Duitse kant een streep gehaald door het rond-
schrijven dat Boellaard op 14 oktober had doen uitgaan. Toch ging het
effect van dat rondschrijven niet geheel verloren. Vooral in de lagere regio-
nen ging men arrestatie-opdrachten menigmaal weigeren, en het is begrij-
pelijk dat de betrokken Duitsers ook niet altijd wijs hadden kunnen worden
uit de wirwar van circulaires. In veel streken van het land kreeg de mare-
chaussee door dit alles een betere naam dan de gemeentepolitie. In septem.ber
,42 werd er in de vergadering van de procureurs-generaal met de leiding
van het directoraat-generaal van politie over geklaagd dat het nog steeds
voorkwam dat de marechaussee zich op het rondschrijven van 14 oktober' 41
beriep. Eerst Broersen maakte aan alle verwarring een eind door, gelijk
reeds eerder vermeld, in oktober' 42 aan alle politie-organen te gelasten dat
aan elke Duitse arrestatie-opdracht prompt gevolg moest worden gegeven.

*

Visser was door de berichten die hij omtrent de razzia's in het oosten des
lands van de plaatselijke vertrouwensmannen der Joodse Coördinatie-Com-
missie ontvangen had, diep geschokt. Hij had in juni bij Rauter niets bereikt-
welnu, dan werd het tijd, de hoogste Nederlandse gezagsdragers hog eens
uitdrukkelijk zowel op de feiten als op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

1Brief, 26 nov. 1941, van Frederiks aan de wnd. inspecteur-generaal der Nederl.
politie (a.v.). Frederiks schrijft in deze brief dat hij 'voor enige dagen' met Rauter
gesproken had. Dat moet een vergissing zijn want uit de overige gegevens blijkt
overduidelijk dat het onderhavige gesprek op I november plaatsvond. 2 Prederiks:
Op de bres, p. 52.
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