NAAR HET GHETTO

actie zeker niet zou deelnemen, Spitzen (Waterstaat) vroeg zich af of het wel
juist was, ‘een eventuele actie bij de Rijkscommissaris te gronden op de
brieven van mr. L. E. Visser’, Verwey (Sociale Zaken) bepleitte dat men, als
men met Seyss-Inquart zou spreken, te berde zou brengen dat er meer Joden
in de Nederlandse werkverschafingskampen zouden worden opgenomen,
Hirschfeld brak ook een lans voor die werkverschaffing, Goedewaagen
ontried een collectieve stap en zou daar ook niet aan deelnemen (‘de aan-
gelegenheid van behandeling van Joodse personen moet men uit historisch
oogpunt bekijken en daarbij moet rekening worden gehouden met hetgeen
de Joden destijds in Duitsland gedaan hebben’) — maar Frederiks en van Dam
bleven er op aandringen, de ontstellend hoge sterftecijfers aan Seyss-Inquart
voor te leggen ‘en daarbij een beroep te doen op de humanitaire beginselen,
bovendien moet een principieel verschil worden gemaakt tussen Nederlandse
en Duitse Joden.” Spitzen, opnieuw het woord nemend en nu van meer
inzicht getuigend, achtte de werkverschaffingsplannen irrelevant, ‘het geldt
hier’, zei hij, ‘een kwestie van het geweten en men moet zich er uitsluitend
toe bepalen, een geluid te doen horen om in het lot van de weggevoerde
Joden verbetering te doen intreden.” Nu, daar was Schrieke het totaal mee
oneens: hier lag geen enkele taak voor de secretarissen-generaal, noch
collectief, noch individueel. Daartegenover weer kapitein Hasselman
(Afwikkelingsbureau van Defensie): “Wij hebben rekening te houden met
het feit dat in korte tijd vijthonderdeen-en-twintig van de zeshonderdvijftig
Joden die voor straf of represaille in kampen zijn weggevoerd, zijn gestorven.
Dat daarover met de Duitse overheid wordt gesproken, is een gewetensplicht.’
‘Maar Joden zijn geen Nederlanders’, betoogde Rost. Frederiks was het
daar niet mee eens: ‘zelfs indien men een ogenblik zou veronderstellen dat
het geen Nederlanders zijn, dan leven zij toch onder Nederlandse rechts-
bescherming’ — en hij hakte de knoop door: namens alle secretarissen-gene-
raal, met uitzondering van Rost, Schricke en Goedewaagen, zou hij hetzij
met Seyss-Inquart, hetzij met Wimmer een gesprek voeren?

Wat hield die conclusie nu in? Visser, een eminent jurist en een man van
algemeen erkende integriteit, had er de secretarissen-generaal op gewezen
dat meer dan vijthonderd personen, Nederlandse staatsburgers dan wel
vluchtelingen die in Nederland asyl gekregen hadden, door het ingrijpen van
de bezetter de dood ingejaagd waren. Niet eens tot een protest hadden de
secretarissen-generaal zich bereid verklaard — de niet-NSB’ers onder hen
wilden de bezetter slechts om opheldering vragen en er bij hem slechts op
aandringen dat diegenen van de weggevoerden die nog in leven waren,

1 Csg: Notulen, 21 okt. 1941, p. I-3.
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