
NAAR HET GHETTO

De opzending naar Mauthausen werd in '42 hervat en het onderwerp
kwam in het college van secretarissen-generaalniet meer ter sprake.

*

Men kan, dunkt ons, het psychologisch effect dat de deportaties naar Maut-
hausen in '41 op de Joden in Nederland hadden, moeilijk overschatten. Tot
practisch elke Jood drong het door dat het grootste deel van de vele honder-
den die daarheen gezonden waren, althans blijkens de officiële berichten
binnen korte tijd het leven verloren had. Was een ieder van de juistheid van
die berichten overtuigd? Zeker niet. Het was voor tal van ouders en tal van
vrouwen ondenkbaar, dat hun zoon of man, in de kracht zijner jaren weg-
gesleurd, inderdaad in een ver kamp na zo korte tijd gestorven was. In hun
wanhoop raadpleegden sonunigen waarzeggers, anderen vielen in handen
van oplichters die beweerden, de vrijlating van weggevoerden te kunnen
bewerkstelligen, nog anderen beschouwden de overlijdensberichten als een
sluw middel van de Duitsers om verschoond te blijven van alle rompslomp
die het gevolg was van de steeds herhaalde navraag naar het lot der weg-
gevoerden. Een redacteur van het illegale blad Spartacus kreeg tegen het
einde van het jaar die laatste uitleg te horen toen hij zich 'in een gezelschap
van Amsterdamse Joden' bevond. Hij achtte die uitleg nauwelijks geloof-
waardig: zo schurkachtig zouden de Duitsers toch niet zijn! Maar ook hij
vond het 'onaannemelijk' dat inderdaad tachtig procent van de wegge-
voerden in korte tijd om het leven gebracht zou zijn. 'Altijd hebben slaven-
houders er prijs op gesteld', schreef hij, 'om hun werkvee in het leven en
werkbaar te houden.'! Deze schrijver geloofde dus niets van die massale
sterfte - althans dat schreef hij.
Misschienmoeten wij het zo stellen dat diegenen die beweerden, wèl van

de juistheid der overlijdensberichten overtuigd te zijn, toch diep ill hun
hart bleven hopen dat zij ongelijk zouden krijgen, en dat die anderen die de
overlijdensberichten verwierpen, geen moment vrij waren van de angst dat
die berichten juist waren. 'Mauthauseri' werd het symbool van onmenselijke
terreur - 'Mordhausen' was er een betere term voor, vond men. Dat op-
zending naar dat kamp aan een doodvonnis gelijk stond, was iets wat elke
Jood op zijn minst vrezen moest. En wanneer de Duitsers dat feitelijkedood-
vonnis velden jegens honderden die niets misdaan hadden maar eenvoudig

1 Spartacus, J, 2I (half dec. I94I), p. 3-4.
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