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plicht is het', schreef Slaet op den Trommele, 'onze medemensen die gebukt
gaan onder de slagen, de martelingen van de vijand, te helpen waar wij kun-
nen. Vergeet ook onze Joodse medeburgers niet.'! Zo ook Het Parool:
'Waar dit in openbare instellingen niet meer kan, bewijze men in het
particuliere leven, in het eigen huis en in het eigen gezin de solidariteit en de
wil tot samenwerking en hulpverlening, waar dat nodig is, met en aan onze
Joodse landgenoten."
Zeer velen onder de niet-Joden die met Joden plachten om te gaan, hadden

dergelijke aansporingen niet nodig. Dat nam niet weg dat inmiddels de door
Rauter gelaste discriminatie in het openbare leven voltrokken werd." In
Joodse kring paste men zich aan. Wie een boek uit een bibliotheek nodig
had, kon het altijd door een vriend laten halen. Enig streven om zich duide-
lijk tegen de discriminatie te verzetten, tekende zich niet af. Wel werden in
Rauters beschikking op overtreding der bepalingen slechts matige straffen
gesteld maar daar was aan toegevoegd: 'Het nemen van maatregelen door de
Sich~rheitspolizei blijft hierdoor onaangetast.' Welke 'maatregelen' dat waren,
kon men zich indenken: opzending naar Mauthausen.
Het gevolg van Ranters beschikking was dat een groot aantal Joden uit

het Nederlandse kunstleven verwijderd en daarmee brodeloos geworden
was. Moest men voor hen iets doen en, zo ja, hoe?
Geld was er voor beschikbaar.
Toen de Joodse industrieel B..van Leer in juni verlof gekregen had, naar

de Verenigde Staten te emigreren (wij komen daar nog op terug), had hij
een bedrag van f ISO 000 ter beschikking gesteld voor 'de bevordering van
kunsten en wetenschappen onder de Joden in Nederland'. Teneinde nu aan
dat bedrag (dat later nog belangrijk verhoogd werd uit de verkoop van

1 Siaet op den Trommele, 7 (sept. 1941), p. 3. 2 Het Parool, 23 (25 sept. 1941), p. 2.
Medio november wees Het Parool er op dat de Nederlandse (tevoren: Koninklijke
Nederlandse) Voetbalbond die vele Joodse scheidsrechters kwijtgeraakt was, in
sportbladen deskundigen opgeroepen had, zich als scheidsrechter beschikbaar te
stellen, aangezien er anders 'stagnatie in de competitie zou kunnen ontstaan.' 'Ja,
stel u voor! Stagnatie in de voetbalcompetitie! ... Hebben deze lieden, wier hori-
zont', aldus Het Parool, 'zich schijnt te beperken tot een grasveld met vier doel':'
palen, er geen ogenblik aan gedacht, dat zij misschien zelf ook wel eens een steentje
zouden kunnen bijdragen in de worsteling die gaande is? ... Wat zou bijvoorbeeld
beter demonstratie geweest zijn dan dat kort na de afkondiging van Rauters
Jodenmaatregelen de competitie van de NVB tot stilstand gekomen ware?' (a.v., 28
(15 nov. 1941), p. 6. 3 Van slechts één leesbibliotheekhouder, G. Bos te Kampen,
weten wij dat hij weigerde zijn bibliotheek voor Joden te sluiten. Hij werd door
de Sicherheitspolizei enkele maanden in Arnhem gevangen gezet, zijn zaak werd
gesloten.


