NAAR HET GHETTO

heerste, men zou kunnen zeggen: een toestand van gewapende vrede. Dat
kon zo niet blijven. Aan Visser, maar ook aan andere leden van de Codrdi-
natie-Commissie, allen door Kisch voorgelicht over de besprekingen die in
de Joodse Raad gevoerd werden, drong zich steeds sterker de overtuiging op
dat de Joodse Raad afgleed naar een dienstbaarheid aan de bezetter welke
volstrekt in strijd was met de waardigheid die, aldus Visser, Joden dienden te
betrachten. Kisch was het daar geheel mee eens. De medeverantwoordelijk-
heid die hij, zeker voor het oog van de buitenwereld, als lid van de Joodse
Raad droeg, ging hem meer en meer kwellen. In juli wist hij dat de Joodse
Raad bereid was, vrijwilligers op te roepen voor Joodse werkkampen in
West-Duitsland, medio september bleeck hem dat de raad eveneens bereid
was, de ‘emigratie’ der Duitse Joden te bevorderen (een ‘emigratie’ die hij,
Kisch, in genen dele vertrouwde) — met dat alles was de maat vol: na overleg
met enkele gelijkgezinden in de Nederlandse Zionistenbond nam hij op
21 september ontslag als lid van de raad. ‘Er is’, schreef hij in een bricf aan
Cohen,

‘een rijk passief aan prijsgegeven waardigheid: ... het optreden als Streik-
brecher bij een zo Nederlandse en filosemietische beweging als de staking van
februari, het medewerken bij de vernietiging van het Joodse verenigingsleven,
en straks het werven van ‘vrijwilligers’ voor dwangarbeid in Duitsland en voor
ik weet niet welke nieuwe vorm van Jodenvervolging die onder het bedriegelijke
motto van emigratie wordt aangediend. Allemaal passief-posten. En actief-posten
van enig belang staan daar niet tegenover . . .

Gjj gelooft, naar ik meen, dat het bestaan en dat de gedweeé houding van de
Joodse Raad al met al hun nut hebben, omdat aldus erger onheil en scherper
ingrijpen is voorkomen. Ik geloof juist het tegendeel. Tk ben in den gemoede
overtuigd dat ‘neen-zeggen’ tot geen fellere reacties had geleid dan die thans over
ons zijn gekomen, en dat de gedweeg houding bij de machthebbers van de dag
veeleer de indruk heeft gevestigd van volledige passiviteit, aanvaarding van
alles - een indruk die moet opwekken tot versterking van pressie en vermeerde-
ring van kwelling.’

Wat had de Joodse Raad voor de naar Mauthausen weggevoerden kunnen
bereiken ? Niets. Maar, aldus Kisch:

‘nog steeds dient de Raad zich aan als de instantie ‘die de belangen der Amster-
damse Joden kan behartigen, op waardige wijze, door onderhandeling en samen-
werking met de Duitse autoriteiten.” Behartiging van belangen - op zijn best
een onbewezen stelling; behoud van waardigheid, onderhandeling, samenwer-
king - drie leugens; de formule als geheel — een bewuste misleiding van het
Joodse publiek. Het publiek wordt misleid: ik kan er niet aan twijfelen als ouders
en vrouwen mij in goed vertrouwen vragen of ik ‘in hoedanigheid van lid van
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