
NAAR HET GHETTO

de richtlijnen die afkomstig waren van een Duits bureau, de Zentralstelle
fUr jüdische Auswanderung, dat ressorteerde onder de Aussenstellenleiter der
Sicherheitspolizei und des SD in Amsterdam, Lages. Het was een taak die zich
wezenlijk tot het gehele land uitstrekte; ook buiten Amsterdam zouden er
immers Joden zijn die van woon- en verblijfplaats wilden veranderen, anders
gezegd: een verhuisvergunning nodig hadden. Zo werd het ook door de I

Joodse Raad opgevat. Maar nu deed zich tegelijkertijd de vraag voor, hoe
de Joodse Raad voor Joden buiten Amsterdam als administratieve instantie
zou kunnen optreden; hij had in de plaatsen waar die Joden woonden, ver-
tegenwoordigers nodig. In al die plaatsen bevonden zich reeds vertegen-
woordigers van de Coördinatie-Commissie. Cohen koos de simpelste oplos-
sing: hij vroeg de Coördinatie-Commissie of de Joodse Raad voor de
behandeling van de aanvragen om verhuisvergunningen een beroep kon
doen op de vertegenwoordigers van de commissie. De commissie stond met
grote aarzeling tegenover dat verzoek. Dasberg en secretaris Edersheim hiel-
den inwilliging voor wenselijk - Visser en enkele andere leden meenden dat
het dwars tegen het beleid van de Coördinatie-Commissie in zou gaan om
haar vertegenwoordigers een taak op zich te laten nemen die volgens de
wensen en in het belang van de bezetter uitgevoerd zou moeten worden; zij
wilden het intussen niet tot een openlijke breuk met de Joodse Raad laten
komen. Men kwam tot een compromis: er ging op 5 oktober een rond-
schrijven van de commissie naar de plaatselijke vertegenwoordigers uit
waarbij het, zonder een woord van aanbeveling, aan ieder hunner overgela-
ten werd, 'te beslissen of en in hoeverre u bereid zijt aan dit verzoek' (het van
'de Joodse Raad te ontvangen verzoek om bij de verhuisvergunningen te be-
middelen) 'te voldoen."
Het blote feit dat de Coördinatie-Commissie dat verzoek niet ondersteund

had, werd door Cohen maar ook door anderen opgevat als kritiek op het
beleid van de Joodse Raad. Trouwens, Kisch die op 21 september dat beleid
scherp en principieel afgekeurd had, mocht dan wel geen lid meer zijn van
de raad, hij was wèl nog steeds lid van de Coördinatie-Commissie. Toen de
Joodse Raad op 16 oktober in vergadering bijeenkwam, zei Krouwer dat
het rondschrijven van de Coördinatie-Commissie 'veel ontstemming' ge-
wekt had. Cohen merkte op dat hij zelfs 'bijzonder ontstemd' geweest was,
maar (daar kwamen zijn verdere mededelingen op neer) men behoefde zich
geen zorgen te maken: de bezetter had duidelijk gemaakt dat hij louter en
alleen met de Joodse Raad in zee wenste te gaan. 'Het presidium' (Cohen en
Asscher), aldus de notulen, .
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