NAAR HET GHETTO

Dit alles brengt mede dat wij ons genoopt voelen, ons volledig van de Joodse
Raad afzijdig te stellen, teneinde ons karakter van de enige vrije, door Joden
ingestelde vertegenwoordiging te kunnen handbaven. Wij leggen dus onze
opdracht niet neer en blijven waakzaam, om op te treden, waar en wanneer wij
dit nodig achten.’

Deze geharnaste brief! werd op 27 oktober ’41 verzonden.

In de ochtend van diezelfde dag voerden Cohen en Asscher een lang ge-
sprek met Lages en met Seyss-Inquarts Beauftragter in Amsterdam, Béhmcker.
Er werden hun hierin de volgende mededelingen gedaan: er zou geen Joden-
statuut komen; de Joodse Raad voor Amsterdam zou zijn werkzaamheden
tot heel Nederland moeten uitstrekken maar ‘Joodse Raad voor Amsterdam’
blijven heten, in Den Haag, in Rotterdam ‘en in elke provincie’ diende één
‘Joodse Obmann’ aangewezen te worden en, zo lichtte Cohen de Joodse Raad
na het gesprek in, ‘in verband met een en ander moet de Codrdinatie-
Commissie ophouden te werken.’?

Die laatste mededeling was Cohen hoogst welkom; hij haastte zich, haar
diezelfde dag nog telefonisch door te geven aan Edersheim, de secretaris der
commissie, die zijnerzijds Visser en de leden berichtte, van Cohen vernomen
te hebben dat ‘senator Bohmcker’ en ‘de heer Laaches’ bepaald hadden,
‘dat de Codrdinatie-Commissie haar werkzaamheden behoort te staken en
dat deze werkzaamheden door de Joodse Raad voor Amsterdam moeten
worden voortgezet.’® Drie dagen later arriveerde een door Cohen en Asscher
ondertekende schriftelijke bevestiging: ‘dat de Co&rdinatie-Commissie haar
arbeid moet begindigen.’

Visser en die leden van de commissie die dachten als hij, voelden zich door
dit alles diep gegriefd. Natuurlijk, de bezetter had de macht, te bepalen dat
de commissie haar werkzaamheden moest staken, maar niet de bezetter
had dat aan de commissie meegedeeld, de Joodse Raad had zich geleend voor
het overbrengen van deze hem kennelijk welkome beslissing. Het leek wel
alsof er voor die raad geen enkele grens bestond bij het aanvaarden van Duitse
opdrachten — ja, Visser constateerde dat de raad bereid was, bevelen van de
Duitsers in ontvangst te nemen die op geen enkele, zelfs niet op een Duitse
rechtsregel berustten. Rauters beschikking van 15 september had voor-
geschreven dat Joden in voorkomende gevallen verhuisvergunningen
moesten aanvragen, maar uit Het Joodse Weekblad van 31 oktober bleek dat
die vergunningen van 1 november af opeens 66k voorgeschreven waren
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