
DE JOODSE COÖRDINATIE-COMMISSIE WORDT ONTBONDEN

voor elke reis die een Jood zou ondernemen - en de Joodse Raad had zich
bij de nieuwe belangrijke inperking van de bewegingsvrijheid der Joden
niet alleen neergelegd maar zou blijkens een tweede bericht in dat nummer
van Het Joodse Weekblad ook weer de instantie zijn bij welke Joden aanvragen
om reisvergunningen moesten indienen! Mondeling en schriftelijk deed
Visser op 7 november zijn beklag bij Frederiks, de vraag stellend waaraan
Böhmcker en Lages 'het recht ontlenen om ... dergelijke rechtsvoorschriften,
en nog wel die een gehele bevolkingsgroep betreffen, bij wege van monde-
linge orders te geven.'! Ook naar de Joodse Raad ging nog diezelfde dag een
brief van de Coördinatie-Commissie uit. De nieuwe 'bevelen' van de Duitse
heren 'missen', zo werd hierin opgemerkt,

'iedere wettelijke grondslag. Het belang hiervan gaat uit boven de hinder of de
onaangenaamheden welke de betrokkenen hiervan ondervinden zullen. Immers,
één recht hebben wij Joden nog steeds, en daarvan mogen wij niet vrijwillig
afstand doen, nl. dat wij aanspraak hebben op de rechtsbescherm.ingdie wij ook
aan de Duitse wettelijke voorschriften kunnen ontlenen ... In dit verband be-
treuren wij het door uw voorzitters ondertekende 'belangrijke bericht' ...
waarin zij aandringen, zich op Het Joodse Weekblad te abonneren teneinde van de
mededelingen van de Joodse Raad niet onkundig te zijn. Op deze wijze wordt
getracht, van dat weekblad een soort Joods Staatsblad te maken, waardoor zal
worden bevorderd, dat de niet-Joodse wereld ... onkundig zal blijven van wat
met ons geschiedt en waardoor de afzondering van onze medeburgers zal worden
voltooid.'?

Aan die ene brief had Cohen genoeg. Twee weken tevoren had de Coör-
dinarie-Commissie aan de Joodse kerkbesturen geschreven dat zij zou blijven
'optreden waar en wanneer wij dit nodig achten', nu werd het' contrariëren'
in de praktijk voortgezet. Cohen wist dat er binnen de Coördinatie-Commis-
sie verdeeldheid heerste; trouwens, de brief van 7 november was niet door
Edersheim als secretaris mede-ondertekend, maar door een opvolger:
Isaäc, lid der commissie. Weinig moeite kostte het Cohen, te bereiken dat
drie dagen na ontvangst van het jongste irriterende levensteken van de
Coördinatie-Commissie een brief uitging van de twee Joodse kerkbesturen
waarin deze 'met groot leedwezen' de door henzelf ingestelde commissie
kort en goed ontbonden."
Visser besloot, zich van dit ontbindingsbesluit niets aan te trekken: hij

wenste zijn commissie in stand te houden. Hij zorgde er voor dat de twee
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