DE BRIEFWISSELING VISSER-COHEN

voelt, soms instinctmatig, dat dit niet mag en dat wij Joden in geen geval helpers
van de bezetter mogen zijn . . .

Ik vind het niet prettig, je dit alles te schrijven. Gij zijt een der weinigen onzer
die inderdaad tot ‘leiden’ in staat is en daarom is het zo jammer dat gij die on-
schatbare hoedanigheden aanwendt op een wijze die voor zovelen onaannemelijk
is en daardoor medewerking uitsluit. Ik had het zo graag anders gewild.”

Cohen achtte een repliek overbodig: hij antwoordde niet.

Om meer dan één reden hebben wij deze briefwisseling uitgebreid willen
citeren. Niet alleen tekent zij het verschil tussen twee persoonlijkheden, ja
tussen twee levenshoudingen - historisch is zij vooral ook van betekenis
omdat Visser in waardige en tegelijk duidelijke termen Cohen gewaarschuwd
had dat de Joodse Raad door zijn jegens de bezetter gedweeé houding tot
steeds vernederender vormen van dienstbaarheid zou overgaan. Kisch had
dat al voorspeld, Visser had die voorspelling herhaald. Maar Kisch bezat in
algemeen-Joodse kringen niet het gezag dat Visser verworven had. Het had
dan ook, dunkt ons, Cohen niet misstaan indien hij Vissers inzichten in
diens eigen woorden aan de Joodse Raad kenbaar gemaakt had. Dat liet hij
na. Sterker nog: ook zijn medevoorzitter Asscher kreeg Vissers brieven niet
te lezen en bleef zelfs van hun bestaan onkundig.

Roof

De erste fase van de Jodenvervolging in ons land werd, wij schreven het
rec Js eerder, door een dubbel streven gekenmerkt: de Joden te isoleren en
hen tot een groep paupers te maken ; anders gezegd: zij moesten zoveel moge-
lijk uit het Nederlandse bedrijfsleven verdrongen worden. In Duitsland
waren de Joden in 39 al slachtoffer geworden van die ariserings-politiek :
grote, door hen opgebouwde bedrijven waren eerst onder beheerders ge-
plaatst, de z.g. Verwalter, en waren vervolgens, veelal tegen lage prijzen,
door niet-Joden opgekocht; van de kleine bedrijven waren talrijke ge-
liquideerd. Bank- en girorckeningen van Joden waren geblokkeerd. De

1 Brief, 30 dec. 1941, van L, E. Visser aan Cohen (Doc I-1798 A).
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