MUSSERT EN ROST ZIJN ONTEVREDEN

te ariseren bedrijven aan Nederlanders toegewezen moest worden; die ver-
deling moest men in de Planungssitzungen dus in het oog houden. Dat deed
men niet. Ondanks het feit dat Rost inmiddels de gelijkgeschakelde Neder-
landse Middenstandsbank opdracht gegeven had, Nederlandse Verwalter
vooral als zij lid van de NSB waren, goedkope bedrijfskredieten te ver-
schaffen (de overige Nederlandse banken lieten die NSB’ers meestal in de
kou staan), kwam er voor Musserts volgelingen maar weinig uit de bus: in
de zomer van ’42 deed Rost aan Seyss-Inquart weten dat in de Planungs-
sitzungen die sinds diens nieuwe instructie gehouden waren, de Nederlanders
afgescheept waren met bedrijven die slechts een vijfde van het kapitaal
hadden van de bedrijven welke aan Duitsers toegewezen waren. De
Wirtschaftspriifstelle beloofde beterschap, zij zou ‘alsnog kleine correcties
in het gedane onrecht (aanbrengen)’! Dat nadien iets veranderd is, be-
twijfelen wij. In april '43 gaf Seyss-Inquart trouwens de instructie, voor-
taan geen Planungssitzungen meer te houden en dat betekende dat door de
geinstitutionaliseerde invloed van de NSB een dikke streep gehaald werd.

Het spreekt vanzelf dat deze arisering van het bedrijfsleven aan de Joden
die er door getroffen werden, een zware slag toebracht, en dan niet alleen
aan diegenen die bloeiende zaken opgebouwd hadden, maar ook aan die
velen die het niet verder gebracht hadden dan tot een klein bedrijfje: de
straatventers, de winkeliertjes, de voddenkooplui en niet te vergeten de
handelaartjes in wat met een weidse term als ‘oude metalen’ aangeduid werd.
Goed, dat bedrijfje had niet veel om het lijf, maar het was een broodwinning;
men kon met zijn gezin het hoofd boven water houden. En wat geschiedde?
Daar kwam op zekere dag een aangetekende brief waar ‘Wirtschaftspriifstelle’
boven stond en die brief hield in dat men op een nabije datum zijn gehele
bedrijf moest overdragen aan ‘cen Mof of een NSB’er of een andere Neder-
landse collaborateur die als ‘beheerder’ zou optreden en die de bevoegdheid
bezat om met het bedrijf te doen of te laten wat hij wilde. Dan verscheen
menigmaal een knoeier die in een minimum van tijd alles wat men opge-
bouwd had, te gronde richtte - moedwillig dacht men. Het was kennelijk
de bedoeling van de bezetter om het gestolen Joodse bedrijfsleven, voorzover

1 Brief, 17 juli 1942 (NSB, 20 g).
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