VERARMING IN JOODSE KRING

hij langer dan vijf-en-twintig jaar bij dezelfde werkgever in dienst was ge-
weest.

Samen met de arisering der bedrijven betekende deze regeling dat een
groot deel van het Jodendom uit zijn bedrijf of beroep gestoten werd, terwijl
de betrokkenen over de koopsommen en schadeloosstellingen indien die van
enige omvang waren, niet eens vrij konden beschikken: die kwamen immers
bij de Vermogensverwaltungs— und Rentenanstalt terecht dan wel bij die ene
bank, Lippmann-Rosenthal, waar Seyss-Inquart en zijn Generalkommissare
in mei over gesproken hadden. Het was, alles tezamen, een massale roof die
van werkenden leeglopers maakte, van normaal verdienenden op zijn best
wachtgelders, van proletariérs lompenproletariérs. De verarming die uit dat
alles zou voortvloeien, manifesteerde zich natuurlijk niet onmiddellijk: wie
een bedrijfje bezeten had, was er vaak in geslaagd, ‘zwart’ geld achter te
houden; ook konden familieleden dan wel vrienden die nog over reserves
beschikten, wel eens in de bres springen. Waren alle reserves uitgeput, en
kon men zelfs in de zwarte handel niets verdienen, dan moest men bij de
gemeente om steun aankloppen. Het spreekt vanzelf dat duizenden hun
best gingen doen, ergens binnen de Joodse gemeenschap een plaatsje te ver-
overen waar een vast inkomen, hoe gering ook, aan verbonden was. Maar
waar werden nieuwe betrekkingen geschapen ? Eigenlijk maar op één punt:
bij de Joodse Raad die eind ’41 voor de nieuwe taken die hij ter hand
ging nemen, nieuwe bureaus in het leven riep — en daar waren dan niet
alleen hoofdfunctionarissen voor nodig maar ook anderen: boekhouders,
typistes, archiefbedienden, portiers, loopjongens. Wie zulk een baantje
kreeg, was althans van de ergste materiéle zorgen ontlast. Voor elke vacature
kwamen er honderden sollicitanten.

Van dit verarmingsproces zagen de niet-Joden eigenlijk alleen maar de
buitenkant. Natuurlijk, wie met Joodse bedrijfseigenaren of hun personeel in
contact stond, kreeg wel te horen met welk een administratieve efficiency
zij practisch brodeloos gemaakt werden. In streken waar maar weinig
Joden woonden, hoefde men daar haast niets van te merken. Anders was het
daar waar Joden in het economisch leven een duidelijke eigen plaats ingeno-
men hadden, met name in Amsterdam. ‘Verleden week’, zo noteerde de
schrijfster Henriétte Mooy in januari '42 in haar dagboek,

‘is de winkel van S. gesloten, vreemd en triest dat dat kin: een vreemde vent uit
een ander land, iemand die je nooit iets misdaan hebt, stapt je zaak binnen met
een trawant, eist je eigendom op, haalt je geld uit de la en laat een en ander zoge-
naamd correct voor je overschrijven bij Lippmann-Rosenthal. Hij kan kalm zijn
gang gaan want het hele Duitse leger met zijn miljoenen zwaargewapenden
staat achter hem. Ze zijn met hun tweeén de hele Utrechtsestraat al door geweest,
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