
NAAR HET GHETTO

van deze roerende bestanddelen der Joodse vermogens die te zijner tijd in
het internationale beursverkeer een rol moesten gaan spelen, nu juist niet
een nieuwe instelling, laat staan een Duitse, in het leven te roepen, maar
gebruik te maken van een bestaande, vrij kleine Joodse bank die in ons land
maar ook bijvoorbeeld in Zwitserland, Engeland en de Verenigde Staten
een goede naam had: Lippmann, Rosenthal & Co. Deze bank, gevestigd
in de Nieuwe Spiegelstraat te Amsterdam, had twee Joodse firmanten,
Edgar Fuld en Robert May. Uiteraard hadden zij hun bedrijf moeten aan-
melden; zij kregen eind mei '41 een Verwalter in de persoon van de Duitse
zakenman Alfred Flesche, directeur van Rhodius-Königs handelmaat-
schappij en president van de Deutsche Handelskammer für die Niederlande.
Fleschewas, zoals wij in het tweede deel van ons werk (Neutraal) beschre-

ven, op 5 mei '40, vijf dagen voor de Duitse inval dus, gearresteerd als
verdacht van spionage; na de inval werd hij onmiddellijk op vrije voeten
gesteld. Als beheerder van Lippmann, Rosenthal & Co. trad hij niet als een
scherpslijper op; Fuld en May konden bij de bank blijven werken en Flesche
bemoeide zich maar weinig met de zaken, hetgeen hem niet verhinderde
om als beheerder een maandsalaris van f I 800 op te strijken, bijna anderhalf
maal zoveel als een minister vóór de oorlog ontving.
Korte tijd nu na zijn benoeming tot beheerder, kreeg Flesche van het

Reichsleomniissariat de mededeling dat Lippmann, Rosenthal & Co. een
apart bedrijf moest oprichten dat onderdeel van de bank zou zijn maar overi-
gens zelfstandig, zij het formeel dus onder Plesche's beheer, zou moeten
opereren. Er moesten voor dat nieuwe bedrijf werkruimte, een directie en
personeel gevonden worden. Als werkruimte kreeg men het sousterrain en
de parterreverdieping van het bijkantoor Sarphatistraat van de Amsterdamse
Bank toegewezen, tot directeur van het nieuwe bedrijf werd de Duitse
bankier dr. Walter von Karger benoemd en de nodige afdelingschefs en
personeelsleden, Duitsers en Nederlanders, werden spoedig aangetrokken.
Wat aldus ontstond, was in feite een nieuwe bankinstelling: Lippmann-
Rosenthal-Sarphatistraat, wèl te onderscheiden van Lippmann-Rosenthal-
Nieuwe Spiegelstraat. Fuld en May hadden uiteraard met Lippmann-
Rosenthal-Sarphatistraat niets te maken. Fleschewas er formeel de beheerder
van maar hij bemoeide zich niet met de zaken, trachtte herhaaldelijk van de
verantwoordelijkheid voor hetgeen in de Sarphatistraat gebeurde, ontheven
te worden en weigerde elke verhoging van zijn salarisals beheerder. Fuld en
May beschermde hij: toen alle Joden gedeporteerd werden, wist hij hen en
Fulds moeder van deportatie te vrijwaren. Bovendien zorgde hij er voor dat
de twee bankiers een redelijk inkomen behielden, dat hun vermogens intact
bleven (die behoorden, zei hij, tot het vermogen van de bank diehij beheerde)
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