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Contact met Londen

Tijdens de tweede wereldoorlog is Nederland in sterkere mate van Engeland
of van het neutrale buitenland geïsoleerd geweest dan Denemarken, Noor-
wegen, België en Frankrijk. De Denen behoefden slechts de Sont of het
Kattegat over te steken om in Zweden te belanden. Noren konden ont-
snappen hetzij over de grens met Zweden (dat deden tienduizenden), hetzij
per boot naar de havens op de Shetland-eilanden of in Schotland en Ierland.
Een effectieve bewaking van de duizenden kilometers lange Noorse kust met
haar talrijke fjorden was volstrekt onmogelijk. Nederland en België hadden
daarentegen een relatief korte, vlakke Noordzeekust waarvan de stranden
overdag van een beperkt aantal posten uit gemakkelijk geobserveerd konden
worden; dergelijke observaties waren aan de Franse Kanaalkust ook moge-
lijk maar aan het zoveellangere kustgedeelte tot de Pyreneeën weer moei-
lijker. Wie de ontsnappingsweg te land koos, moest van Frankrijk nit slechts
één of twee grenzen overschrijden (de grens tussen bezet Prankrijk en Spanje,
eventueel ook de grens tussen bezet en onbezet Frankrijk die tot november
,42 bestond). Ontsnapte men uit België, dan kwam er een grens bij: die met
Frankrijk, ontsnapte men nit Nederland, dan was er nog een grens: die met
België. Op het traject door Frankrijk, verreweg het langste bij ontsnapping
naar Spanje, kenden althans de Waalse Belgen geen taalprobleem, de meeste
Nederlanders wèl. Aan al die grenzen was de controle van de grensposten
op een enkele uitzondering na vrij scherp, en ze werd van jaar tot jaar scher-
per. Wie als Nederlander een grenspost normaal wilde passeren, hetzij op de
weg, hetzij in de trein, had niet alleen een persoonsbewijs en een geldig
paspoort nodig, maar ook een verlofpas van een van de Ein- und Ausreisestellen
van het Reichsleommissariat. Bezat men een van die documenten niet, dan
moest men een nagemaakt document kunnen tonen; ontbrak dat, dan
diende men zich in een trein te verbergen of te trachten, als regel met hulp
van grensbewoners, tersluiks de grens te passeren.

Dat de gedachten van Nederlanders, en vooral van Nederlandse jongeren,
die naar Engeland wilden ontsnappen, in de richting gingen van het over-
steken van de Noordzee, lag voor de hand: dat was de kortste weg, en een
weg via het water waarmee de Nederlander zich vertrouwd voelt. In de
praktijk bleek die ontsnapping. verre van simpel. Toen de Duitsers in de
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