CONTACT MET LONDEN

Staten, hetzij naar het Midden-Oosten. Vandaar kon men dan Londen, de
West of Nederlands-Indié bereiken.

Over deze ontsnappingsmogelijkheid werd in bezet gebied niet voldoende
gezwegen. Spoedig kwam het Qosterhuis ter ore, ‘dat men op de studenten-
sociéteit ‘Minerva’ te Leiden openlijk vertelde dat, als je er tussen uit wou,
je maar naar die dokter Oosterhuis in Delfzijl moest gaan met zijn kust-
vaarders, dan was de zaak zo gepiept’.! Erger nog was dat een van diegenen
die op deze wijze in de Verenigde Staten belandden, in een van de voor
Nederland bestemde programma’s van de Wrul-zender te Boston gedetail-
leerd, zij het zonder Oosterhuis te noemen, vertelde hoe hij via Delfzijl
ontsnapt was. De bezetter greep nu onmiddellijk in. In maart 41 verscheen
een verordening? die bepaalde dat geen schip een Nederlandse haven verlaten
mocht voor de identiteitspapieren van alle bemanningsleden en passagiers
geverifieerd waren door de betrokken Hafeniiberwachungsstelle; wilde
iemand die v66r 10 mei ‘40 geen zeeman geweest was, aanmonsteren, dan
was daartoe speciaal verlof van dat Duitse controlebureau nodig. Acht
maanden later, in november ’41, werd bepaald dat schepen die in een haven
lagen, alleen betreden mochten worden door de bemanning, de passagiers
en het los- en laadpersoneel® — dat maakte het moeilijker, zich aan boord te
verstoppen. De Duitse controle was scherp; in alle Nederlandse havens
bijeen waren er meer dan twaalfhonderd Duitsers mee belast. Niets werd
vergeten: moest bij nacht en ontij een Nederlandse reddingboot uitvaren,
dan bevonden zich steeds twee gewapende Duitse militairen aan boord om
te verhinderen dat men koers zou zetten naar Engeland. Ook de Nederlandse
vissersvloot voer onder permanente Duitse bewaking.

Engelandvaart

Afgezien van de eerstelingen die v66r het invallen van de winter van ’40-"41
via Delfzijl konden ontkomen, waren er verscheidenen wie het gelukte,
langs andere weg uit Nederland te ontsnappen. Het spectaculairst waren twee
ontsnappingen per vliegtuig, de eerste op s, de tweede op 6 mei "41. Bij die
eerste werd gebruik gemaakt van een van de modernste Fokker-jagers van
het type G-1 (wij moeten het eigenlijk een ‘luchtkruiser’ noemen), bij de
tweede van een ouder type Fokker-watervliegtuig, een T-8-W.
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