TWEE ONTSNAPPINGEN PER VLIEGTUIG

Menigeen die v66r mei "40 met de Nederlandse burgerluchtvaart dan wel
met de militaire luchtvaart te maken had gehad, ging er in de loop van "40
over peinzen of er geen mogelijkheid bestond om met een toestel weg te
komen. In de eerste maanden van ‘41 werd een heel komplot gesmeed om
met behulp van een Duitse driemotorige Junkers-s2 die door de Fokker-
fabricken op Schiphol gerepareerd werd, naar Engeland te vliegen. Dit
komplot ging van een monteur van de Fokkerfabrieken uit, W. J. Lindeman,
een relatie van Edouard de Néve. De Néve wilde van de gelegenheid gebruik
maken om met de Junkers enkele leden van zijn ‘pilotenhulp’-organisatie
weg te werken van wie hij vreesde dat ze teveel in de gaten gelopen waren.
Qok anderen werden in het geheim ingewijd, onder wie een cavalerie-
officier, jhr. J.J. G. Beelaerts van Blokland. Een moeilijkheid was dat
Lindeman noch Beelaerts konden vliegen. Hoe kon men een piloot vinden
om er met de Junkers van door te gaan zodra deze gereed was? Lindeman en
de Néve benaderden successievelijk twee militaire vliegers; beiden weiger-
den. Meer succes hadden zij bij een derde, de tweede luitenant-vlieger G. Steen
die, met de bedoeling naar Engeland te ontsnappen, in april via een van de
hogere functionarissen van Fokker, ir. P.]. C. Vos, een functie gekregen
had bij deze onderneming. Vos keek ook al zelf naar een mogelijkheid uit
om weg te komen.

Er werden in die tijd op Schiphol G-1’s gereedgemaakt voor aflevering aan
de Duitsers, twee waren er al klaar. Bij het controleren was de invlieger Th. H.
Leegstra betrokken geweest. Ook hij wilde naar Engeland. Vos zag hier een
kans. Via Lindeman en anderen zorgde hij er voor, dat, in strijd met de
voorschriften, de tanks van een van die twee G-1’s steeds gevuld waren.
Welnu, in de middag van s mei knoopte Leegstra met de Duitse piloot die
het toestel al goedgekeurd had, een amicaal gesprek aan, offreerde hem de
nodige borrels en zei dat hij zo graag nog eenmaal samen met ir. Vos een
stuntvlucht wilde maken. De Duitser had daar geen bezwaar tegen. Leegstra
en Vos klommen in de cockpit, vlogen in de richting van het IJsselmeer ~ en
zwenkten westwaarts. Zij landden bij Lowestoft.

‘Ze zijn weg! — met dat bericht stormde Lindeman in het begin van de
avond bij de Néve binnen. Dat betekende dat de aanwezige leden van het
groepje dat over ontsnapping per Junkers-52 gedacht had, nu onmiddellijk
beslissen moesten. Een tweede ontsnapping van Schiphol was uitgesloten,
maar Beelaerts had enige tijd tevoren gezien dat midden in de Amsterdamse
Minervahaven, dicht bij het Noordzeckanaal, een watervliegtuig lag. Steen
had nog nooit met een watervliegtuig gevlogen, maar durfde het er op
wagen en Beelaerts had voor een rubbervlot gezorgd waarmee men het
toestel zou kunnen bereiken. De drie, Lindeman, Steen en Beclaerts, gingen
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