
ONTSNAPPINGEN OVER DE NOORDZEE

alle vissersvaartuigen uit, hetgeen zij enkele maanden later tot een verbod
beperkten om's nachts buiten te blijven.

Onze gegevens omtrent het aantal malen waarin met veel primitievere
vaartuigen, tot kano's toe, getracht is, Engeland te bereiken, zijn onvolledig.
Begin juli '40 gelukte, bij het vallen van de avond, vanuit Noordwijk een
overtocht met een zeilbootje en slaagden drie Engelandvaarders er in, uit
Scheveningen weg te komen met de Scheveningse reddingboot. Beide ont-
snappingen werden door verblufte Duitsers gadegeslagen. Het gevolg was
dat nadien alle bootjes van het strand moesten verdwijnen en dat overdag
en's nachts regelmatig door Duitse militairen langs de kust gepatrouilleerd
werd. Hoe kreeg men dan toch een bootje op het strand? Het lukte een aantal
malen via een doorgang onder de boulevard bij het Zeehospitium te Katwijk.
Ook lukte het bij de Hondsbosse Zeewering. De dijkbaas te Petten, J. C.
, Bellis Sr., was met enkele familieleden bereid te helpen. De Engelandvaar-
ders kwamen dan met hun bootje via de Hondsbossevaart aan, het bootje
werd daar op de aanwezige werklorrie geplaatst en door een paard de dijk
opgetrokken; over de steenglooiing moest het dan de branding ingeschoven
worden. Van deze ontsnappingsmogelijkheid werd door vermoedelijk ca.
tien groepjes met succes gebruikgemaakt; één groepje, uit vijf officieren
bestaande, werd in juli '41 betrapt. Nadien kon Bellis toch weer enkele
andere groepjes helpen, maar in november '41 werd hij gearresteerd. Hij
bezweek in Buchenwald.
Was het vertrek al een enorm probleem, de overtocht was het niet minder.

De Noordzee is grillig. Laat ons één groepje volgen: vijf Engelandvaarders,
vier mannen, één vrouw, die eind april '43 met de vlet 'Yvette' wisten te
ontkomen. Die vlet hadden ze in IJmuiden gekocht en in Loosdrecht opge-
tuigd. Roeiriemen konden zij overnemen van 'Laga' , de Delftse studenten-
roeivereniging ; het witte grootzeil werd donker gemaakt door het in een
bad met Oostindische inkt te leggen. Twee motoren werden verworven,
die beide achtergehouden waren: een grote buitenboordmotor en een kleine
reservemotor. Honderd liter benzine werd zwart gekocht. Hoe kwam men
nu met de 'Yvette' aan de kust? Men kreeg hulp van een schipper uit het
Westland die regelmatig aardappels naar Zeeland moest vervoeren. Toen de
omstandigheden gunstig leken (weinig maanlicht, aflopend tij na midder-
nacht en oostenwind), nam de schipper het gezelschap in Delft aan boord,
het vletje maakte hij als een onschuldig bijbootje aan zijn vrachtschip vast,
de uitrusting verborg hij. Zo voer men tot bij Den Briel waar de 'Yvette'
in het donker opgetuigd en bemand werd. Te middernacht begon men
westwaarts te roeien, een uur of drie, ~ervolgens werd de buitenboordmotor
aangeslagen. Tot acht uur 's morgens ging alles goed, men vorderde gesta-
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