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dig — opeens stopte de motor. Alle pogingen om hem weer aan de gang te
krijgen, faalden en de reservemotor was wel in een waterdichte zeilzak
verpakt maar bleek kletsnat te zijn geworden: 66k onbruikbaar. Er kwam wat
wind opzetten. In de namiddag werd de zee spiegelglad - tot er plotseling
een flinke storm opstak, niet uit het oosten maar uit het noordwesten. Drie
van de vijf opvarenden werden prompt zeeziek. Een nacht en een dag werd
gezeild, toen wakkerde de storm aan, de gaffel brak en het zeil kwam naar
beneden. Voortdurend moest gehoosd worden, niettemin kwam er veel
water binnen. Stuurloos dobberde de vlet westwaarts — zij bleek zich de
volgende ochtend gelukkig in de Theemsmonding te bevinden. ‘Een van
onze grootste teleurstellingen toen wij in Engeland waren, was’, aldus de
leider van deze tocht, ‘dat van meer dan vijftig kennissen van wie wij
allemaal wisten dat zij gegaan waren en op zee gekomen waren, er geen een
werkelijk aangekomen was.”

In de periode zomer "40-zomer '42 werden niet minder dan dertig van die
ontsnappingspogingen door de Kriegsmarine verijdeld; daarbij werden een
kleine honderdtwintig Engelandvaarders gearresteerd. Later in *42 en in 43
vielen nog eens minstens enkele tientallen op deze wijze in Duitse handen.
Hoeveel Engelandvaarders in totaal op de Noordzee omgekomen zijn, is niet
bekend - stellig meer dan honderd, misschien wel enkele honderden.

Intussen tonen gegevens van de Koninklijke Marine aan dat de ontsnap-
ping over de Noordzee toch maar door een minderheid van de Engeland-
vaarders ondernomen werd. Onder de ruim vierthonderd die in Engeland
bij de marine in dienst traden, waren er slechts drie-en-veertig aan wie de
rechtstreekse oversteek gelukt was; van de overigen kwamen honderdzes-
en-vijftig eerst in Zweden aan en trokken honderdzes-en-zestig door Belgié
en Frankrijk, de meesten in '43. Via Zweden dan wel Belgié-Frankrijk-
Spanje duurde het gemiddeld bijna een jaar voor men Engeland bereikt had.2
Ook op die landroutes werden velen door de Duitsers gearresteerd.

Aanvankelijk werden de meeste gearresteerde Engelandvaarders slechts
tot korte gevangenisstraffen veroordeeld, wegens illegale grensoverschrijding,
maar in '42 werden bij enkele gelegenheden groepjes die in Frankrijk opge-
pakt waren en die bekend hadden dat zij zich bij de Nederlandse strijd-
krachten hadden willen voegen, tot de doodstraf veroordeeld en geéxecu-
teerd ~ ‘wir wollen ein Beispiel statuieren’, liet de Militirbefehlshaber in Parijs,

* J.H. Louwerse: Toespraak bij de overdracht van de vlet ‘Yvette’ aan het Nederlands
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon, 5 mei 1964, p. 17. (Doc II-
217, a-12). 2 Bijlage IX bij ‘De Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog’,
dl. I, hfdst. 8 (Mededelingen van de Marinestaf, 1956, no. 5).
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