
ONTSNAPPINGEN NAAR BELGIË

generaal von Stiilpnagel, weten toen hij de eerste gratieverzoeken afwees.'
Later maakten de Duitsers het zich gemakkelijk: vielen hun Engelandvaar-
ders in handen, dan werden deze naar concentratiekampen gezonden, de
Joden naar Auschwitz, de niet-Joden als regel naar Natzweiler.

Een van de meest gebruikte ontsnappingswegen over land leidde, in '40 al,
via het Noordbrabantse grensdorp Putte. Een steenfabrikant. J. G. van
Niftrik, bezat hier een huis dat pal aan de grens lag. Hij kwam in contact
met OD' ers en hielp tot de zomer van '42 ruim honderd personen, groten-
deels militairen, de grens over. Deze mensen werden meestal naar van Niftrik
verwezen door een Hagenaar. Vanbelang was vooral dat van Niftrik na
enige tijd Nederlanders in België vond die een 'Iijn' opbouwden tot aan de
Zwitserse grens waarbij men, van valse papieren voorzien, van adres tot
adres doorgegeven werd. In de zomer van '42 bleek evenwel dat zich een
V-Mann, een oud-marinier, in van Niftriks organisatie binnengedrongen
had. De Vi-Mann werd door de Hagenaar geliquideerd. Van Niftrik en zijn
vrouw vluchtten vervolgens via hun eigen 'lijn' naar Zwitserland.

De 'Zweedse Weg' begint

Was dus (het blijkt uit het voorafgaande) het ontsnappen uit bezet Nederland
moeilijk, moeilijker nog was het opbouwen van een vaste verbinding, een
'weg', waardoor berichten heen en weer konden gaan. De eerste groepe-
ringen die contact met de regering zochten, waren volledig van het toeval
afhankelijk, Zo kon generaal Röell, de commandant van de OD, enkele
berichten meegeven aan Beelaerts van Blokland toen deze met het door
Steen bestuurde watervhegtuig ontsnapte, en eerder vermeldden wij al dat
Schouten, Vorrink, Menten en Ringers in december '4I via de conrector
van het Prinses-Beatrix-Lyceum in Glion en de Nederlandse gezant in
Zwitserland ten behoeve van het Grootburgercomité een verzoek om erken-
ning richtten tot de Londense regering. Dat was alles één-richting-verkeer
- het was niet een 'weg'.

De eerstevan die 'wegen', d.w.z. van die vaste heen- en- weer verbindingen,
ontstond pas toen de bezetting al twee jaar duurde en knoopte bij het werk
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