BEGIN VAN DE ‘ZWEEDSE WEG’

uit bezet gebied kreeg, schreef hij de Vries een lange brief waarin hij op dat
tekort wees. Die brief gaf hij aan Roossien mee, ‘hartelijke groeten van je
biljart-kameraad in “t Zwaantje’ * had hij er onder gezet. De Vries begreep
wie de afzender was en consul-generaal de Jong zag hier de mogelijkheid
waar hij al lang naar uitgekeken had: een beginpunt voor een vaste verbin-
ding. Hij zette de zaak goed op. In mei "42 voerde hij tijdens een bezoek aan
Londen de nodige besprekingen, niet met de Nederlandse geheime dienst
(daar had hij geen vertrouwen inl), maar met de Engelse, nl. met luitenant-
kolonel W. H. R. Rabagliatti, hoofd van de Nederlandse sectie van Mili-
tary Intelligence-6, bij wie hij door Buitenlandse Zaken geintroduceerd was.
Bij deze bedong de Jong dat er meer spoed gezet zou worden achter de
afvoer, met Engelse vliegtuigen, van Engelandvaarders die in Zweden ge-
strand waren, en dat wat hij aan inlichtingen en rapporten uit Nederland
zou verzamelen, ook aan de Nederlandse regering doorgegeven zou worden.
Via kapitein Roossien deed de Jong toen aan Qosterhuis (‘Zwaantje’, zoals
hij ging heten) weten dat alles wat deze kon verzamelen, welkom zou zijn:
militaire gegevens, maar ook bonkaarten, blanco persoonsbewijzen en
gangbaar geld — om die laatste zaken zat de Britse Special Operations Executive
dringend verlegen voor het uitrusten van haar geheime agenten. Nog een
bericht uit Nederland kwam er, ditmaal van de Dokkumer Sieds van Straten
die al twintig flessen met observaties in de Nieuwe Waterweg geworpen
had; nu had hij een bericht kunnen meegeven aan kapitein J. J. Tuil van de
‘Annegiena’. De Jong zorgde er voor dat Tuil met Roossien in contact
kwam en van Straten met Oosterhuis. Nog een derde kapitein werd inge-
schakeld: R. Pilon van de ‘Meeuw’, en uiteindelijk, maar pas in de zomer
van ’43, een vierde, F. J. M. Aben van de ‘Excelsior’. De eerste drie kregen
Qosterhuis als informant, gaven de rapporten en stukken die ze verkregen,
in Zweden via Schuur aan de Jong door — en zo begon in juni ’42 de ‘Zweedse
Weg’ te functioneren.
Kapitein Aben zou hem in de zomer van 43 verraden.

! De Jongs vertrouwen in de legatie te Stockholm was in de lente van ’42 verder
gedaald toen de Nederlandse zaakgelastigde, mr. dr. G. A. Scheltus, geen enkele
belangstelling getoond had voor het plan van de gezagvoerder van het Nederlandse
motorschip ‘Nautilus’, M. Ellerbroek, om, komend van Zweden, met schip en
lading naar Engeland te varen. Via de Jong kreeg Ellerbroek wapens van de Intelli-
gence om de Duitse wacht die op het laatste traject (Kielerkanaal-Delfzijl) aan boord
genomen moest worden, in bedwang te houden. De ‘Nautilus’ wist Hull te bereiken.
Aan Ellerbroek, die de zoon was van een Duitse vader (maar hij was in Delfzijl
opgegroeid), werd na deze ontsnapping de Nederlandse nationaliteit verleend.
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