
GEHEIME DIENSTEN IN ENGELAND

resultaten opgeleverd heeft: een willekeurige plattelander die een postduif
vond en bereid was, de Engelsen te helpen, kon slechtsberichten wat hij in zijn
naaste omgeving waargenomen had. Dat was maar zelden van betekenis.
Voor het systematisch verzamelen van deugdelijke inlichtingen had men

geheime agenten nodig die hetzij eigen spionagegroepen zouden oprichten,
hetzij bij bestaande spionagegroepen aanhaken. Na de zomer van '40 had
MI-6 in bezet Nederland geen eigen agenten meer. Met de uitzending van
nieuwe agenten werd in augustus '40 begonnen door een nieuwe Neder-
landse geheime dienst: de Centrale Inhchtingendienst (CID) die onder leiding
stond van de particuliere secretaris van koningin Wilhelmina, F. van 't Sant,
oud-hoofdcommissaris van politie in Den Haag. Van 't Sant werkte nauw
met MI-6 samen; in technisch opzicht (de uitrusting en het transport der
agenten en het radioverkeer met hen) was hij trouwens geheel van deEngelsen
afhankelijk. In augustus '41 werd de leiding van de CID aan van 't Sant

houders zich bij een nieuwe vereniging, het Nationaal Verbond van Nederlandse
Postduivenhouders, moesten aansluiten. Zij moesten allen hun duiven, in totaal ca.
I miljoen, op lijsten brengen. Het vrij rondvliegen van duiven was toen verboden,
maar heel veel duivenhouders stoorden zich niet aan dat verbod en de politie had
als regel 'niets gezien'. In de zomer van '41 kwam er een nieuwe regeling: een
verordening (VO 140/41, Verordeningenblad, 1941, p. 60S-II), die bepaalde dat de
bedoelde lijsten door de burgemeesters afgestempeld moesten worden en dat men,
als een duif gestorven was, een poot plus ring bij die burgemeester moest inleveren.
Enkele maanden later werd de voedertoewijzing beperkt tot voeder voor slechts
4 000 duiven. Die maatregel was weinig effectief: met name op het platteland

- slaagden velen er in, voor hun duiven voeder te vinden en op vele plaatsen kon men
nog steeds regelmatig duiven zien rondvliegen. Wehrmachtbejehlshaber Christiansen,
bevreesd dat die duiven in het geval van een Engelse landing gebruikt zouden
worden voor het overbrengen van berichten naar al bevrijde delen van Nederland,
kreeg daar genoeg van en onder zijn pressie werd in augustus '42 bepaald (VO
86/42, a.v., 1942, p. 394-96) dat het houden van duiven voortaan verboden was en
dat alle duiven afgemaakt moesten worden behalve (secretaris-generaal Frederiks
had zich daar moeite voor gegeven) de bij uitstek waardevolle sierduivenver-
zameling van een inwoner van Gouda en collecties sierduiven die in Ouwehands
Dierenpark te Rhenen, in Burgers Dierenpark te Arnhem en in het Stadspark te
Nijmegen samengebracht zouden worden. Alle duivenhouders moesten van de
door of namens hen geslachte duiven een poot plus registratie-ring bij de burge-
meesters inleveren. Deze regeling werd, alweer dank zij het feit dat de politie als
regel 'niets zag', op grote schaalontdoken: de duiven werden verstopt. Werd dit
ontdekt (in de periode oktober '42-augustus '43 geschiedde dat met bijna 2 000
duiven), dan wetden de eigenaren als regel in het concentratiekamp Vught opge-
sloten, in voorarrest als het ware. Zij werden dan gevonnist door het Landesgericht
en kwamen na drie maanden weer vrij.


