
CONTACT MET LONDEN

landen (Abtei/ung I) en de contraspionage (Abtei/ung III). Rechtstreeks onder
de chef van de Abwehr in ons land ressorteerde dan ook nog de ervaren
Duitse spion T. A. R. Protze ('Onkel Richard') die buiten die twee afdelingen
om opereerde.' Daarbij schakelde Protze in de herfst van '41 de NSB'er
mr. P. M. C. J. Hamer in, de Haagse hoofdcommissaris van politie, en deze
bracht een aantal relaties mee, onder wie de echtgenote van een van de
Londense hoofdambtenaren van het departement van koloniën, mr. W. G.
Peekema. Dora Peekema-Dibbets was in '4I drie-en-veertig jaar oud. Ze
was een narcistische en tamelijk domme vrouw, dolop uniformen en verzot
op intriges en avontuurtjes. Wat zij aan illegale activiteiten te horen kreeg,
gaf zij aan Hamer door; in '42 liet zij zich bovendien door de Abwehrstelle-
Brussel naar Madrid zenden om daar te trachten, in amoureus contact met
Geallieerde officieren iets te weten te komen over de Geallieerde offensieve
plannen. Tot de anderen die door Hamer aan Protze ter beschikking gesteld
werden, behoorden drie 'foute' politiemannen van de Documentatiedienst
der Haagse politie: J. H. Chr. Krom, C. Leemhuis en ], N. Viëtor. Zij werden
gebruikt om rapporten over de stemming in bezet gebied op te stellen en om
illegale groepen op te sporen. In de winter van '42 op '43 voerde het drietal
bovendien in opdracht van Protze, telkens in de weekenden, een reeks
inbraken uit in het gebouw in Den Haag waar het archief van het departe-
ment van defensie opgeslagen was; daaruit ontvreemdde het ter fotoko-
piëring enkele honderden rapporten van Nederlandse militaire attaché's,
Protze nam aan dat die rapporten, voorzover uit Berlijn afkomstig, de
Abwehr in staat zouden stellen, Duitsers te identificeren die indertijd aan de
Nederlandse attaché in de Duitse hoofdstad informaties verstrekt hadden.
Voorzover ons bekend, werd het beoogde doel niet bereikt.
In een enkel geval slaagde Abwehr I er in, van Nederland uit een z.g. Enge-

landvaarder met een bootje naar Engeland te krijgen. Inmei '42 gelukte dat
met een NSB'er, een oud-zeeman, J. M. Dronkers. Deze viel in Engeland
onmiddellijk door de mand. De Engelse contraspionage die de Duitse agen-
ten die haar in handen vielen, als regel in leven hield teneinde hen voor Spiele
tegen Duitsland te gebruiken, zag niets in Dronkers ; hij werd aan de Engelse
justitie overgedragen, eind '42 ter dood veroordeeld en opgehangen.

lOok de Abwehrsiellen te Hamburg en Wilhelmshaven zetten hun werk in Neder-
land voort. De eerste gaf zich grote moeite, personen te vinden die bereid waren, als
geheim agent naar Engeland of de Verenigde Staten uitgezonden te worden. Voor-
zover ons bekend, heeft dit tot geen enkele succesvolle missie geleid, wèl kostte dit
werk de betrokken Abwehrstelle handen vol geld daar zij in hoofdzaak met oplich-
ters in contact kwam. Op de Abwehrstelle-Willlelmshaven komen wij nog terug.


