
RIDDERHOF

Hij had in '40 een avontuurlijk en wisselvallig leven achter de rug. Hij was
aan zijn vierde vrouw toe en in de handel had hij het niet ver gebracht.
Min of meer uit Spielerei kwam hij eind' 40 in contact met de (eerste) Vrij
Nederland-groep in Amsterdam; hij hielp bij de verspreiding. Hierbij deed
hij een zekere kennis op van het illegale bedrijf en die kennis kwam hem te
stade toen hij in: de zomer van '41, gearresteerd wegens zwarte handel, in
het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam in aanraking
kwam met een Nederlander die hem zei dat er een mogelijkheid was om
via Walcheren naar Engeland te ontsnappen. Of Ridderhof reeds vóór die
arrestatie met Kup in contact stond dan wel eerst daarna tot dat contact
overging, willen wij in het midden laten, in elk geval aanvaardde hij de op-
dracht van Kup om de groep die opWalcheren met die ontsnappingen bezig
zou zijn, aan de Abwehr te denunciëren. Hij had aanKup laten doorschemeren,
'dat een goedbetaald baantje in de een of andere geheime dienst wel wat
voor hem was. Als het daarbij dan nog tegen de Engelsen ging, stelde hij
zich des te liever te beschikking.'!
Ridderhof vond op Walcheren geen ontsnappingsweg, maar hij won er

wel het vertrouwen van enkele leden van de OD en toen dezen hoorden
dat hij weer naar 'Holland' zou vertrekken, gaven zij hem de namen en
adressen van enkele OD' ers in Rotterdam mee. Via hen kwam Ridderhof
na enige tijd bij een OD-functionaris in Den Haag terecht, een kapitein van
den Berg. Wij zullen hier later in dit hoofdstuk weer bij aanknopen.

*

Het isweinig zinvol om over de geestesgesteldheidvan de talrijke V-Männer
die tijdens de bezetting actief geweest zijn, te generaliseren. Elk had zijn
eigen achtergrond waaromtrent als regel bitter weinig bekend is. Wij
menen evenwel dat vooral diegenen die, als Ridderhof als beroeps-V-Mann
zouden gaan optreden, één element gemeen hadden: de lust in het spelen
met mensen. Wij schrijven: spelen met mensen, niet: spelen met mensen-
levens. Natuurlijk, het was zulk een V-Mann bekend dat velen onder die-
genen die hij aan de bezetter uitleverde, voor het vuurpeleton zouden komen
of naar een concentratiekamp gezonden zouden worden, maar die gevolgen

1 Giskes:Abwehr III P, p. 92.


