
CONTACT MET LONDEN

van zijn actie hadden, dunkt ons, veel minder zijn aandacht dan de actie zelf.
Die begon met het voorzichtig aanknopen van het eerste contact; de twijfel
of men als betrouwbaar aanvaard zou worden; de satisfactie wanneer die
twijfel ongerechtvaardigd bleek; dan de voortgezette verbinding waarbij
men, zo voelde men het; door de eigen intelligentie en door het ver-
mogen, zich uit schijnbaar onoplosbare moeilijkheden te redden, steeds de
situatie bleef beheersen; de intense voldoening. om, week in, week uit, ver-
trouwd te blüven door de illegale strijders ('de sufferdsdie niets merkten!')
en hen te verleiden tot het prijsgeven van steedsméér.gegevens, steedsméér
namen, steedsméér adressen; en dan het.langzame, systematischetoewerken
op de opperste triomf: het moment-waarop weer een gehele groep opge-
rold werd nadat men zelf zorgvuldig bevorderd had dat men niet van
verraad verdacht zou worden. Dat alles te ondergaan, keer op keer, was
bedwelmend. V-Männer raakten aan hun bedrijf verslaafd; er is ons geen een
bekend die het uit eigen initiatief opgegeven heeft.
En daarmee komen wij tot de sluwste en gevaarlijkste van allen: Anton

van derWaals. Na de oorlog kon de bijzondere rechtspleging aantonen dat
hij bijna vier jaar lang, van mei' 41 tot februari' 45, van het ene verraad tot
het andere kwam en dat hij daarbij drie-en-tachtig personen in handen van
de Duitsers speeldevan wie er acht-en-dertig om het leven kwamen. Zijn
laatste slachtoffer, in maart' 45, was de man die hij kort tevoren als huis-
knecht in dienst genomen had en wiens identiteit hij wenste aan te nemen:
deze werd door hem vermoord en van derWaals eigende zich zijn persoons-
bewijs toe. Wij veronderstellen evenwel dat van der Waals méér slacht-
offers gemaakt heeft dan de bedoelde acht-en-dertig: hem ten laste leggen
kon men slechts die gevallen waarin hij direct bij verraad betrokken was.
Door de talrijke contacten die hij in de illegalewereld kreeg, heeft hij even-
wel ook indirect tot het oprollen van verzetsgroepen bijgedragen.
Antonius ('Anton') van derWaals was in oktober '12 in Rotterdam ge-

boren. Hij werd er voor huisschilder opgeleid en oefende dat vak ook
enkele jaren.uit, maar het beviel hem niet. Hij was er te ongedurig voor.
Technisch was hij niet onbegaafd - het schijnt dat hij in de jaren '30 met het
verrichten van allerlei technisch werk zijn brood verdiende. Hij droomde
er van, een beroemd uitvinder te worden. Inderdaad deed hij enkele vin-
dingen o.m. op het gebied van motoren. Hij wist mensen te vinden die hem
bij het maken van modellen met geld hielpen; enkelen hunner gingen hem
als een oplichter beschouwenmaar die oplichting wasnooit duidelijk genoeg
om er de justitie in te mengen. Hield hij er politieke denkbeelden op na?
Het is door velen betwijfeld. Van derWaals, zei Schreieder na de oorlog,
'hätte genau sa gut für den Negus van Abessinien gearbeitet. uienn er zu ihm


