
'V-MANN' VAN DER WAALS BEGINT

Kontakt gehabt hätte. Das ist ihm gleich.'l Wij kunnen van der Waals evenwel
niet als een politiek indifferente figuur zien: in '34 werd hij lid van de NSB,
en hij blééflid. In datzelfde jaar' 34 was hij voor de eerste keer getrouwd;
al in '36 trouwde hij voor de tweede keer, in '39 voor de derde. Vrouwen
waren voor hem objecten, geen een hield het lang bij hem uit, maar hij wist
met zijn innemend optreden en radheid van tong steeds weer nieuwe relaties
aan te knopen.

In de zomer van' 40 benaderde van der Waals, toen in Rotterdam werk-
zaam bij een fabriek voor electrotechnische apparaten, een afnemer van dat
bedrijf, ir. A. P. van der Meer. Hij wilde, zei hij, zijn laatste vinding aan de
Engelsen doen toekomen. Vander Meer vertrouwde hem, ging samen met
hem aan die vinding werken en bracht hem in contact met enkele illegale
relaties, onder wie mr. Otto Verdoorn en een Rotterdamse politie-agent,
Jan van den Ende. Met wat hij van hun illegale werk vernomen had, liep
van der Waals naar de Sicherheitspolizei in Rotterdam. Daar was men maar
matig geïnteresseerd. Dat prikkelde van der Waals. Hij wendde zich tot
Schreieder en in een gesprek dat op 21 april' 41 gevoerd werd, bood hij aan,
als full-time V-Mmm voor deze te gaan werken. Kort tevoren was in Haarlem
een aanslag gepleegd. op een Duitse spoorwegbeambte. Vander WaaIs zei
dat hij wist wie de aanslag gepleegd had en dat.hij vertrouwde, deze man,
die ondergedoken was, via zijn Rotterdamse relaties te kunnen vinden. Wel,
dat moest hij dan maar proberen. Via die relaties kon van der Waals inder-
daad tot de pleger van de aanslag doordringen; deze werd nog geen drie
weken na van der Waals' eerste contact met Schreieder gearresteerd. Van
der Waals kreeg f 5000 beloning plus de functie die hij begeerd had: full-time
V-Mann, zulks op een aanvangssalaris van f 250 per maand, maar dat was
nog geen jaar later al f 1100 geworden. Overduidelijk was toen al gebleken
dat van der Waals een zeldzaam vermogen had, het vertrouwen van illegale
werkers te winnen: hij voelde precies aan wat zijn gesprekspartners van hem
verwachtten, en hij viel geen moment uit zijn rol. Stuitte hij hier of daar op
wantrouwen, dan wist hij dat met snelle ingevingen te ontzenuwen. Wij
vermeldden eerder dat hij in de herfst van' 41 tot de verzetsstrijder Theo
Dobbe wist door te dringen via diens vrouw. Die vrouwaarzelde of zij het
contact met haar man zou bewerkstelligen. 'Kijk mij recht in de ogen',
zei van der Waals tegen haar, 'ik heb een lieve moeder te verliezen.' 'En bij
haar leven zwoer hij dat hij betrouwbaar was." Dat gaf de doorslag.

Natuurlijk wist Dobbe dat hij door van der Waals verraden was, en toen

1 Getuige J. Schreieder, Enq., dl. IV c, p. 43. 2 Anne de Vries in Het grote gebod,
dl. II, p. 15I.


