ERKENS/DR. BROUWER

wij kort stilstaan bij twee andere groepen: de groep-Erkens en de groep-
dr. Brouwer.

De cerste groep, ‘Roodkapje’, noemden wij al in ons vorige deel waar wij
er op wezen dat reserve-luitenant Nicolaas Erkens in de zomer van '40 in
contact kwam met een Belgische verzetsgroep; via die Belgische groep kreeg
hij later verbinding met een Franse. In dit deel noemden wij Erkens reeds
als een van de organisatoren van de ‘pilotenhulp’. Hij was op illegaal gebied
overigens van alle markten thuis: hij richtte een groep op om legervoorraden
uvit handen van de Duitsers te houden, hij bevorderde sabotage (wij her-
inneren aan zijn contact met mr. Einthoven van de Nederlandse Unie) en
hij stichtte ook plaatselijk hier en daar aan de OD verwante organisaties; in
Rotterdam werd mr. O. Verdoorn, die wij al noemden toen wij het over
van der Waals hadden, daar de leider van, in Utrecht mr. N. A. Stempels,
een van de redacteuren van Slaet op den Trommele. In de herfst van '41 stond
Erkens enige tijd in contact met twee Nederlandse SOE-agenten (het adres
van een zijner relaties was door een Engelandvaarder aan SOE verstrekt),
Ab Homburg en Cor Sporre; dezen die de sabotage op gang moesten
brengen, hadden evenwel geen zender bij zich. Het schijnt dat Erkens nadien
zijn aandacht concentreerde op zijn ‘piloten’-lijn; tot de herfst van ’42 kon
hij enkele honderden personen uit Nederland naar Frankrijk helpen ont-
snappen. Zijn groep werd opgerold doordat de Abwehr een Nederlandse
militair die onder Erkens gediend had maar die als VV-Mann was gaan op-
treden, een beroep op hem liet doen; de man werd van adres tot adres
doorgegeven - alle gegevens verried hij. Bijna zeventig arrestaties volgden;
Erkens en mr. Stempels werden met negen anderen ter dood veroordeeld
en gefusilleerd, enkele tientallen leden van de groep werden naar concen-
tratickampen gezonden, waar verscheidenen, onder wie mr. Verdoorn, om
het leven kwamen. Wij tekenen nog aan dat bij het oprollen van de groep
in Rotterdam en omgeving een zeer actieve rol gespeeld werd door de
ex-kelner Huschka, V-Mann van de Abwehrstelle-Wilhelmshaven. Het is
jammer dat omtrent Erkens en ‘Roodkapje’ maar heel weinig gegevens ter
beschikking staan; wij hebben de indruk dat in die ene organisatie eigenlijk
een groot deel van het vroege illegale werk weerspiegeld wordt.

Qok van de groep van dr. Brouwer hebben wij ons geen volstrekt duide-
lijk beeld kunnen vormen, waarbij wij ons overigens in het goede gezelschap
van de Enquétecommissie bevinden die er evenmin uitgekomen is. Dat
laatste kwam vooral doordat de commissie meende, op de mededelingen van
de Bilthovense arts en van zijn marconist, Willem Tuyn, niet te kunnen af-
gaan. Brouwer verklaarde onder ede dat hij van de zomer van ’40 tot maart
’43 met de Intelligence in radiocontact gestaan had; de Enquétecommissie
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