
AART ALBLAS

hadden Sporre en hij echter niet; ze bezaten slechts een soort kano die van
boven met zeildoek afgesloten was. Velen, onder wie Mulock Houwer,
ontrieden het vertrek: hoe kon men nu verwachten, met zulk een vaartuig
de Noordzee te kunnen oversteken? En het was al november geworden!
Schrage en Sporre vertrokken toch. Beiden verdronken.

*

Begin juli '41, drie weken na de komst van Schrage en Zomer, verscheen
een derde agent van van 't Sants CID in bezet gebied, A. H. Alblas, drie-en-
twintig jaar oud. Hij was agent en marconist tegelijk.

Alblas was een stuurman ter koopvaardij die, toen de Duitsers Nederland
overvielen, aan de wal zat. Hij woonde in Dordrecht. Samen met een vriend,
J. A. Idema, had hij daar in '40 al allerlei verzetswerk ondernomen. Ook
keek hij naar een mogelijkheid uit om naar Engeland te ontsnappen; die
deed zich in april' 41 voor, toen hij als navigator mee kon varen met een
vriend van Idema, een Wageningse ingenieur, die met een raceboot de over-
steek waagde,

Alblas wilde eigenlijk bij de marine dienstnemen maar toen hem verzocht
werd, als geheim agent en marconist naar bezet gebied terug te keren, schoof
hij zijn eigen wensen opzij. Dat zijn ruissie riskant was, besefte hij. Door
MI-6 werd hem overigens gezegd dat de zender die hij meekreeg, niet
uitgepeild kon worden. Met zijn dropping ging iets ruis: hij had in de buurt
van Assen afgeworpen moeten worden en kwam in Oost-Groningen terecht,
op een paar honderd meter van de Duitse grens. Daar werd hij enkele uren
later door twee patrouillerende marechaussees aangehouden. Alblas speelde
open kaart met hen, zei dat hij uit Engeland kwam, en nadat hij in antwoord
op een van hun vragen verzekerd had dat de koningin het goed maakte,
lieten de marechaussees hem lopen. Linea recta toog hij naar Dordrecht, naar
Idema, 'Ik vroeg hem', aldus Iderna,

'hoeveel heb je bij je? Het was tweeduizend gulden. Ik. zei: dat is toch niets;
hoe moet het als dat op is? ... De manier waarop hij hier kwam, vond ik ook
zeer onverzorgd. Hij had een broek aan die hem twee maten te groot was. Hij
had verder een paar hoge Engelse schoenen met lange punten. Kortom, hij zag er
uit als een landloper. Ik. heb hem dus direct uit mijn kast opnieuw gekleed.'1

1 Getuige J. A. Idema, Enq., dl. IV c, p. 1701.


