AART ALBLAS

praten’ — maar tenslotte liet Alblas zich overreden. Vaz Dias bracht hem
onmiddellijk in contact met zijn vriend Frans Goedhart, redacteur van
Het Parool, en op deze maakte Alblas de indruk, ten einde raad te zijn:
‘Hij liep op dat ogenblik min of meer radeloos in Nederland rond; hij had
geen geld, geen bonnen, geen adressen waar hij logeren kon, geen vrienden;
hij zat op alle mogelijke manieren vast’ — wel, Vaz Dias en Goedhart konden
hem helpen en Goedhart deed dat met des te meer graagte omdat hij nu,
in september ’41, veertien maanden nadat hij met zijn illegale werk begonnen
was, eindelijk via een betrouwbare agent van de Nederlandse geheime dienst
de regering de politicke voorlichting zou kunnen geven waaraan het haar
kennelijk nog schortte. Maar dat liep op een teleurstelling uit. Inderdaad
ging Alblas in zijn telegrammen politicke gegevens opnemen, ‘bijvoorbeeld
over het optreden van Seyss-Inquart enz.’, maar hij kreeg, aldus Goedhart,
‘spoedig instructie van zijn opdrachtgever’ (dat zal wel kolonel Rabagliatti
geweest zijn), ‘dat hij met al dat politiseren op moest houden.’ Wij moeten
wel aannemen dat Alblas het accent nadien weer liet vallen op de militaire
berichtgeving, maar tegen het einde van het jaar zou via Goedhart het
‘politiseren’ toch weer tot zijn zendverkeer doordringen. Dat hing samen
met de operaties van de groep-Hazelhoff Roelfzema.

Een weg via het strand

Mogen wij wel van ‘de groep-Hazelhoff Roelfzema’ spreken? Maar tot op
zekere hoogte. De paar Nederlanders die, van de herfst van “41 af, van
Engeland uit in samenwerking met enkele Engelsen zouden gaan trachten,
via het strand van de Noordzeekust een vaste verbinding met bezet gebied
op te bouwen, hadden geen eigenlijke leider — wel was het zo dat mr. S. E.
(‘Erik’) Hazelhoff Roelfzema als regel in Nederlandse en Engelse kring als
hun woordvoerder optrad. Het is daarom niet ongerechtvaardigd, en in
elk geval practisch, om de groep zijn naam te geven. Het denkbeeld om via
het strand een nieuwe verbinding te leggen, was overigens niet van hem
afkomstig maar van een andere Engelandvaarder, B. van der Stok.

Van der Stok, een reserve-officier van de Militaire Luchtvaart, was in de
lente van 41 in contact gekomen met jhr. Schimmelpenninck die toen al
bezig was met zijn plannen voor een voorlopig bewind. Schimmelpenninck
verwachtte tegenwerking van de secretaris van de koningin, van 't Sant,
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