
VAN"DER STOKS PLAN

'in een gat achter de spiegel op de badkamer'I) - het gevolg was dat van der
Stok, de tegenwerking beu, zich uit de opzet terugtrok en zich bij de lucht-
macht meldde. Hazelhoff Roelfzema zette door. Hij zei daarbij tegen
Rabagliatti dat hij de zaak geheel buiten Derksema's CID om wilde opzetten.
Rabagliatti was het daar van harte mee eens ('de incompetentie van dit
bureau is', zou hij gezegd hebben, 'het treurigste wat ik in deze oorlog
aanschouwd heb'ê), maar als hoofd van de Nederlandse sectie van MI-6
besefte hij natuurlijk wel dat hij, als hij de CID uitschakelde, de goedkeuring
en de medewerking van andere Nederlandse officiële instanties nodig had.
Dat bood weinig moeilijkheden. Koningin wilhelmina juichte het plan van
van der Stok toe, van 't Sant, als hoofd van de CID uitgeschakeld, was
graag bereid, buiten de' CID om het vroegere werk voort te zetten, en
Gerbrandy aanvaardde voor de te ondernemen operaties de staatkundige
verantwoordelijkheid en.stelde er ook de nodige gelden voor beschikbaar:
mèt de koningin maakte de minister-president zich van maand tot maand
meer zorgen over het feit dat er nauwelijks geheime verbindingen beston-
den. De door van der Stok en HazelhoffRoelfzema bepleite operaties leken
de koningin en Gerbrandy trouwens des te aantrekkelijker omdat het,
zo hoopten zij, via het Scheveningse strand mogelijk zou zijn, enkele per-
sonen uit Nederland naar Engeland te halen die niet alleen een bredere voor-
lichting zouden kunnen geven maar ook, als zij daarvoor voelden, tot het
kabinet zouden kunnen toetreden. Wie? Allerlei namen werden genoemd,
allereerst van personen die de in militaire zaken ondeskundige van Boeyen
(minister van binnenlandse zaken èn van oorlog) van de portefeuille van
oorlog zouden kunnen ontlasten (wellicht de burgemeester van Breda,
B. W. Th. van Slobbe, een oud-beroepsmilitair, of een katholiek stafofficier
van het vroegere Algemeen Hoofdkwartier, ritmeester P. M. H.Tielens) -
daarnaast ook namen' van anderen onder wie prof. Rutgers, Vorrink en
Wiardi Beckman. Men kon, aldus later Gerbrandy, 'niet met vijf, zes of
zeven mensen tegelijk in zeegaan'" - figuurlijk niet, maar ook letterlijk niet.
De keuze "werd aan de koningin overgelaten. Zij koos Tielens en Wiardi
Beckman, bij welke laatste van belang was dat de koningin en Gerbrandy
hem voor de auteur hielden van de eerder gememoreerde beschouwingen
die in werk~lijkheid van Vcrrink afkomstig waren. Eind september deden
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